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Op bezoek bij Dina Van den Heuvel

door Laurent Woestenburg

De Koning-Albertstraat te Weelde. De straat waar Dina Van den Heuvel tientallen jaren haar
uitvalsbasis had voor haar vroedvrouwelijke taak. De straat ook, waar zij nu haar rustige oude
dag beleeft en ervan geniet. In haar keurig onderhouden huis ontvangt zij mij met een
bescheiden reserve: "Ik zén gen gelierde, heure!". Zo uitte zij het beetje vrees voor het
aangekondigde interview. Interview was voor haar een te duur woord, want het bleek in de
praktijk een overschatting van de werkelijkheid te zijn. Immers, als zij met haar verhaal
vertrekt, is er geen speld meer tussen te krijgen. Boeiend, plezierig en uiterst aangenaam is het
om naar haar te luisteren. En haar levensverhaal werd het verhaal van en voor de honderden
Weeldenaren die met haar deskundige hulp het levenslicht zagen. Want zij had haar hele
loopbaan in Weelde doorgebracht tot de moederhuizen die rol gingen overnemen.

Een heerlijke jeugd op een boogscheut van Weelde: te Zondereigen

Dina werd in 1909 geboren te Merksplas, maar op het grondgebied van de parochie
Zondereigen. Zij was het derde van 13 kinderen en groeide op in de boerderij van haar ouders.
Die lag helemaal in de bossen vlakbij de Eendenpoel, de plaats waar zij met zoveel romantiek
en met een vleugje heimwee over kan vertellen als geen andere. Helpen op de boerderij moest
z1j niet. Dat was voor de twee oudsten weggelegd. Maar Dina moest wel elke dag naar de mis,
want daarvoor hadden de anderen geen tijd. Zij moest maar voor hen mee bidden. Na de
lagere school moest het leven ook voor haar nog voort. En dat zou in "de coupe” zijn. Van
naaien hield zij wel. Daarom toog zij dagelijks met een vriendinnetje per fiets naar Wortel om
er vier jaar lang lessen in de coupe te volgen,

Er kwamen almaar zusjes en broertjes bij op de boerderij. En dat gebeurde uiteraard thuis.
Maar daar hoorden geen kinderen bij aanwezig te zijn. Dus moest Dina dan maar het bos in
om te gaan spelen. En dat deed zij ook zonder familiale uitbreiding al heel veel. Daardoor
groeide in haar een sterke eenheid met de natuur. Spelen was voor haar samen met de
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speclkameraadjes het bos intrekken. Daar kropen ze als mollen door de voren onder de
overgroeiende heide, plukten ze biezen met wollen pluizen en "poeskens”, zochten ze
kievitseieren, stroopten ze berkentakken om er uitgeblazen eieren aan op te hangen, liepen ze
met een strop rond het Strikkenven om er snoeken te vangen, plukten ze korenbloemen om
kroontjes te maken of dartelden ze rond het ven met zijn kristalhelder water. Op elke buntbos
hield in het voorjaar wel een kievit. En het was een plezier om die vogels uit te dagen en naar
hun luidkeels protestgeroep te luisteren. In de winter was er volop ijspret op de vijver. En bij
dat alles vond Dina als kind één zaak toch wel merkwaardig: zij was ervan overtuigd, dat er
twee zonnen waren: €én in de lucht en één in het water. Een raadsel dat ze op de duur bij
moeder opgelost kreeg. Maar zij kende wel alle plantjes en alle vogels, wist die vogels ook
allemaal wonen en kon zowat alles vertellen over de heislinders en andere kruipdieren uit haar
omgeving. Kortom, zij was een kind van de natuur,

De klas vroedvrouwen-in-opleiding in de Pieter van Hobokenstraat te Antwerpen. Dina
staat uiterst rechts op de foto.

Dina besloot om vroedvrouw e worden

Als naaister werkte zij voor de vrouw van Dr. Vrients. Dat gebeurde bij mevrouw Vrients
thuis, want in de boerderij was daar geen plaats voor. Zij naaide voor allerlei gelegenheden,
vooral voor rouwpartijen. Maar echt voor haar plezier deed zij het niet. Zij was liever buiten
in de open lucht. Er zou dus verandering in moeten komen, En daar was een ongelukkig toeval
haar gunstig. Broer Louis kreeg namelijk plots de kroep. Daar werd de dokter bijgeroepen en
die besloot Louis meteen naar het ziekenhuis te brengen. De dokter had toen al een auto, maar
de weg naar de boerderij was niet meer dan een vermodderd karspoor, dat ontoegankelijk was
voor auto's. Daarom werd besloten dat vader zijn zoon op de kruiwagen zou brengen tot bij
het kapelletie waar de dokter met zijn auto kon geraken. Dina moest meerijden naar het
gasthuis te Turnhout om Louis onderweg vast te houden. Daar aangekomen droeg zij zelf haar
broer binnen. Hij werd op een "brancard” gelegd en naar de operatiezaal gebracht. Zij hoorde
hem van op een afstand nog keelgeluiden maken. Tot dat plots ophield en zij dacht dat hij
dood was. Maar ze hadden hem ondertussen een buisje met een uitschuifbaar ander buisje
voor de ontslijming ingeplant. Daama werd Louis naar een beddenzaal gebracht. Dina zag hoe
zuster Elisabeth het binnenste buisje uitschoof, het met een kippenveer schoonmaakte en
vervolgens ontsmette. Op een gegeven moment werd de vriendelijke zuster Elisabeth afgelost
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door een andere non, Die had heel wat minder ervaring en was bevreesd voor besmetting. Zij
was daarom ook wat minder vriendelijk tegen de jongen. Toen deze het buisje wilde
wegnemen, sloeg zij hem zelfs op zijn hand. Verrast door dit gebaar trok Dina de non opzij en
begon zelf het buisje schoon te maken.

Dat wedervaren vertelde z1j daarna aan zuster Elisabeth. En toen begon het. De zuster, fel
gesteund door de huisdokter, zette haar ertoe aan om voor verpleegster te gaan studeren. De
dokter praatte erover met moeder Van den Heuvel, maar ving bot. Die was er helemaal niet
voor te vinden. Immers, zo redeneerde de bezorgde moeder, met zo'n beroep haalde je alleen
maar allerlei kwalen en vuiligheid in huis. Maar de dokter liet niet af en kreeg op de duur toch
groen licht voor haar. Toen toog zij naar Duffel om haar studie aan te vatten, want daar stond
een school van hoog aanzien. Zij studeerde er wel graag, maar zij stoorde er zich wel aan dat
sommige zusters er wat te veel druk uvitoefenden om in te treden in het klooster. En dat wilde
Dina helemaal niet. Dus, dan maar een andere school opgezocht. Zo landde zij in Antwerpen
in de Pieter van Hobokenstraat aan, in een moederhuis van Franstalige zusters. Daar werd
tevens opleiding gegeven aan tockomstige vroedvrouwen. Hier zou Dina haar opleiding tot
vroedvrouw krijgen.

De opleiding tot vroedvrouw

Nu zaten ze met z'n dertienen in de klas. Twee dokters stonden in voor de opleiding. Aan
Dr.Deckers, die overigens een buitenverblijf had te Ravels, behoudt zij nog steeds een goede
herinnering. Het was een opgeruimde man die met een geintje omkon. En Dina zelf hield ook
echt wel van een grap. Omdat zij de dertiende leerlinge was, moest zij plaats nemen op een
klein bankje vooraan in de klas. Dr.Deckers riep haar eens aan het bord. Dina stond parmantig
op, nam haar bankje onder de arm en stapte naar het bord. Daarop barstte de dokter uit van het
lachen en stopte met lesgeven. In de school was het, zoals trouwens in alle internaten, de
gewoonte dat inkomende en uitgaande brieven werden gelezen door de directie alvorens naar
de eindbestemming te gaan. Zo kreeg Dina op een gegeven ogenblik een brief van haar broers
en zussen met het nieuws van het thuisfront. Daarin stond het verhaal van een paar
spekvarkens die 's nachts losgebroken waren. Spekvarkens waren voorbestemd om voor eigen
gebruik geslacht te worden, Ongelukkig genoeg tuimelde één van de varkens bij "het huiske"
in de beerput die niet goed afgedekt was. Met vereende krachten hadden ze het eruit
getrokken, er een emmer water overheen gegoten en het terug in zijn kot gezet. Omdat het in
de beerput had gelegen, lustten zij het zelf niet meer en moest het varken dan maar dienen
voor de verkoop. In hun brief schreven zij evenwel, dat het varken in kwestie bestemd was
voor de juffrouwen uit Antwerpen. Studerende meisjes werden toen immers "juffrouwen”
genoemd. Toen de directie dat las, werd Dr.Deckers erbij gehaald om zijn oordeel erover te
geven. De goede man schoot bij het lezen alweer in een lachbui en besloot nog maar eens
geen les te geven. Zo werd Dina onder heel wat vermakelijkheden vroedvrouw,

Naar Weelde _
Wat in Weelde de bevallingen betrof, maakte Dr.Amandus Van Baelen de dienst uit. Samen

met zijn drukke dokterspraktijk werd het hem te veel. Vooral ook omdat hij zijn
ziekenbezoeken per fiets moest afleggen. Blijkbaar had hij het probleem opgenomen met
burgemeester Gust Dries, want die toog op zekere dag, het was in 1937, naar Zondereigen om
er bij Dina aan te kloppen. "Of zij niet naar Weelde wilde komen om Dr.Van Baelen wat te
ontlasten”., Vroedvrouw Dina zou dan de bevallingen op zich nemen en er de dokter maar
bijhalen als het echt nodig was. Hij zegde haar toe dat de gemeente haar een subsidie zou
verlenen voor haar woonst. Zij hapte toe en vertrok per fiets naar Weelde. Daar kreeg zij
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voorlopig onderkomen bij Frans Verbeek en Mieke Woestenburg in de Straat. Ook daarvoor
had de burgemeester gezorgd. Toen de post wegtrok uit de Koning-Albertstraat, vond zij in
dat huis een nieuwe thuis. Ik herinner mij nog dat wij, als wij eens niet langs het Hegse Pad
naar de school in het Kerkeneind liepen, met ons oor tegen de voorgevel van dat huis, gingen
luisteren of er nog een voorraad baby's in haar voorkamer lag. Wij geloofden toen nog, dat
Dina ze op bestelling bij de mensen ging afleveren.

Dina met een pas geboren Weeldenaarke

De innerlifke strijd

Dankzij de goede samenwerking met Dr.Van Baelen geraakte Dina in haar klanten. Toch
ervoer zij alras, dat Weelde niet zo'n gemakkelijk dorp was. Toen heerste er namelijk een
latente spanning tussen "de Kerk" en "de Straat". Volgens haar woog de politiek te sterk door.
Daarom wilde zij maar liever terug naar huis in Zondereigen. Maar dat was ook niet zo
eenvoudig, want zij vreesde dat haar broers en zussen zo'n terugkeer belachelijk zouden
vinden. Immers, zo'n juffrouw mocht toch niet zo kleinzielig zijn. Een bijkomend probleem
vormde de situatie tussen haar en pastoor Bouwen van Sint-Michiel. Met hem had zij
inmiddels ook kennis gemaakt. Die ontmoeting was haar eerder tegengevallen, want te koel,
Toen Dina zowat een jaar in Weelde vertoefde, deed zich met hem een incidentje voor en dat
ontnam haar de moed. Het was op een zondag en het pasgeboren kindje van Frans Verbeek en
Anna Pelckmans moest gedoopt worden. Omdat Dina 's namiddags graag naar de
varkenskermis in Zondereigen wilde, stelde zij voor de doop na de hoogmis te doen. Zo
gezegd, zo gedaan. Zij kwam na de hoogmis haar opwachting doen, zoals steeds achteraan in
de kerk met de baby op de arm. Naast haar stond de grootmoeder van de zuigeling. En die
moest die namiddag ook ergens naartoe, zodat de doop in de voormiddag goed uitkwam. De
pastoor kwam uit de sacristie en keek alles behalve vriendelijk. "Zo, de juffrouw moet maar
eens in vakantie gaan? Ge moet weten, dat ik al van 6 uur bezig ben en nog geen "schof” heb
kunnen nemen", opperde hij. Waarop Dina prompt repliceerde: "Weete gij, mijnheer pastoor,
dat ik al de hele nacht bezig was en nog niet geslapen heb, zelfs geen tijd gehad heb om naar
de mis te gaan?" En de pastoor, hij begon maar onmiddellijk aan de doop, maakte het kort en
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zweeg verder in alle talen over het voorval. Pastoor Tubbax steunde haar echter volop en gaf
haar de raad toch nog maar eens met Bouwen te gaan praten. Immers, er waren al mensen die
vonden dat Bouwen eigenlijk niet zo voor haar was. Na veel aandringen trok zij dan maar haar
stoute schoenen aan en ging bij de pastoor van Sint-Michiel aanbellen. Tot haar verbazing was
de ontvangst zeer hartelijk. De hele situatie klaarde op en zij besloot maar in Weelde te
blijven. Toch duurde het nog een hele tijd vooraleer het probleem definitief van de baan was.
En dat gebeurde in de Kliniek in de Mermansstraat te Turnhout. Dina moest daar naartoe. De
zuster die haar ontving zei dat de pastoor in de kliniek lag en dat zij hem maar eens moest
gaan bezoeken. Zij aarzelde, maar deed het toch maar. Tot haar grote verbazing vroeg de
brave man haar vergiffenis voor het voorval in de kerk. Waarop Dien natuurlijk graag inging.
Twee uur later overleed hij.

Op de koffie bij Gilie Huysmans

Waar Dina koffie leerde drinken? Dat was bij Gilie Huysmans. De Witte Huysmans, want zo
noemde men hem in Weelde, presenteerde haar een kop koffie, toen zij daar een bevalling
moest doen. En het was gedegen koffie, wel wat te zwaar volgens haar. Zij vroeg om er wat
water bij te doen. "Tut, tut, drink hem zo maar. Ge moet maar eens echte koffie leren
drinken!" moedigde hij haar aan. Zij dronk hem en warempel, van toen af dronk zij voort
echte koffie. "Daar heb ik koffie leren drinken" zei Dina.

De trouwpartij

Toen Janneke De Bont zijn gouden bruiloft vierde, trok er een stoet uit. Samen met haar
vriendin Fieneke Van Hees trok Dina erop uit om de stoet te zien. Dat eindigde met een glas
in het café Den Zoeten Inval van Jef De Rijk, En daar zat Jef Van Herck met een pint in de
hand aan de toog. Hij kreeg een oog op haar en het werd menens toen zij in 't geniep een
knipoog gaf. En daar kwam trouwen van. En dat gebeurde in mei 1940 in Sint-Jan. Dus, net
toen de oorlog uitbrak. Ondanks het oorlogsgeweld zou er toch gefeest worden. Een feest
zoals dat in die tijd vrijwel overal ging, thuis bij de ouders in Zondereigen. Toen dat naar zijn
einde liep, viel voor de broers van haar de oproep binnen voor het leger en werd het paard van
de boerderij opgegist. De stemming was metean weg.

De oorlogen
Tijdens de eerste wereldoorlog was zij nog een kind. Maar zij herinnert zich de situatie nog

erg goed. Onder andere weet zij nog te vertellen, dat tussen Zondereigen en Baarle een
elektrische draad stond, want Nederland was niet bij de oorlog betrokken en de Duitsers
wilden tot elke prijs vermijden, dat Belgen naar Nederland zouden vluchten. Langsheen die
elektrische draad stond aan weerskanten een andere draad om te wvoorkomen dat mensen
zouden geélektrocuteerd worden. Op geregelde afstanden stonden ook houten barakken voor
de soldaten die de wacht moesten houden bij de draad. Wat Dina het best is bijgebleven, is het
ongeluk met buurman Verstraelen. Die had namelijk een zoon in Baarle wonen. Hij mocht
van een Duitse soldaat op een afgesproken uur een brief over de afsluiting werpen voor zijn
zoon. Dat gebeurde 's nachts. De man stond op, liep naar de draad, gooide er een boodschap
over en "bang!" een kogel trof hem fataal. Hij had zich jammer genoeg een uur vergist, Er
stond op dat ogenblik nog een andere soldaat op wacht en die wist van de afspraak niets. Er
waren er ook wel, die zonder afspraak risico's namen. Die maakten "mikken" om de
elektrische draad op te tillen zodat ze eronder door konden kruipen. Tijdens de tweede
wereldoorlog beschikte Dina als vroedvrouw over een nachtpas, waarmee zij zich 's nachts
vrij naar Baarle-Hertog kon begeven om vrouwen in barensnood te helpen. Dat zij op haar
omgeving ook wel aantrekkingskracht had, ervaarde zij toen zij in dat dorp eens bij de vrouw
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en en de kersverse vader haar verveelde met
ar fiets naar huis te rijden en zich niet te laten
t zi) eens een keertje vanuit Weelde-Statie een
kswachter te verschalken.

ten verlopen vroeg zij de aanstaande moeders

ens besprak zij met hen wat er allemaal gereed

e doeken, zeep en handdoeken, maar ook een

:. Zo kon zij dan meteen aan de slag. Het eerste

:Ifs als de hele operatie vlot verliep, moest de

bed houden. Dina stond dan ook nog vaak in

5. Hoewel zij eerder klein van gestalte was,

effen, zelfs ook de meer corpulente. Ze werden

. stoelen met een kussen erop. Het kwam dan

verkte op de geest en het gemoed van een

Weelde. Die werd misselijk toen Dina haar uit

mw was ook ter plaatse en kwam al meteen

:nde ze daarma met wapperende rokken naar

wr dochter: "Jan, kom rap, ze sterft!" De

op tafel en riep zijn vrouw in het oor: "Mit,

haar kalmte niet en stelde iedereen gerust met

selijk was geworden omdat ze te lang in haar

e moeder, zeer onder de indruk van de goede

ver het erf gelopen en aanriep de H.Antonius:

_ cens, help ons!" Wat was er aan de hand? Toen

moest het paard veulen en Antonius moest zorgen voor de goede afloop. Dina's territorium

strekie zich behalve over Weelde ook over Ravels en Baarle-Hertog uit. De afstand naar deze

laatste dorpen was te groot om hem met de fiets af te leggen. Daarom besloot zij op een

gegeven moment om een motor te kopen. Vier jaar lang heeft zij ermee gereden. Fens moest

zij een bevalling gaan doen bij Maria Moonen in de Weteringstraat te Ravels. Daar was het

derde kind op komst. De ouders van deze vrouw woonden in dezelfde straat een paar huizen

verder. Dina tufte in het nachtelijke uur met haar motor naar Ravels. Omdat het regende, zette

de aanstaande vader uit voorzorg de motor netjes in de "moos". Daar stond hij immers droog.

Toen de baby ter wereld was gekomen, zou het zoontje van een jaar of drie dat vol trots aan

zijn grootouders gaan melden. In zijn enthousiasme riep hij bij zijn aankomst: "Opa, oma, wij

hebben cen motor gekregen!" 's Anderendaags vernamen zij wel dat de familie met een
kleinkind uitgebreid was.

Nu is Dina's geliefkoosde ontspanning te gaan kaartspelen met gepensioneerden. Daar neemt
zij het dan op tegen enkele dames die zo'n vijftig, zestig jaar geleden door Dina werden
geholpen bij de bevalling van hun kinderen. Nog vaak wordt over die gebeurtenissen met
plezier verteld. Maar dat kan alleen maar als er voor hen een poed glas wijn op tafel staat.
Schertsend zeggen zij dan over Dina: "Zij heeft half Weelde zijn gat gewassen". Zo weet Dina
nog tal van anecdotes te vertellen uit haar geliefde Weelde, het dorp waarin de honderden
door haar "gevangen" dorpelingen bij het voorbijrijden nog met een dankbare zwaai haar
groeten als ze ondanks haar hoge leeftijd in haar tuintje voor haar knusse huis in de Koning-
Albertstraat staat te tuinieren.
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