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De Cecilianen van Poppel

door Laurent Woestenburg

Op een zomerse middag riep Jos Haagen zaliger, die naast de kerk van Poppel
woonde, mij een aantal jaren geleden binnen in zijn woonkamer. Hij moest mij dringend "wat
bijzonders" laten zien. En warempel, op zijn tafel lag een prachtig handgeschreven
verslagboek van het kerkkoor van Poppel met als oudste vermelding 1849. Het was keurig
voorzien van een perkamenten omslag en bevatte bijzonder boeiende informatie over hoe het
er in de negentiende eeuw toeging in ons verenigingsleven. Tegen de opening van ons
museum is het kostbare document door dochter Elie aan ons toevertrouwd. Zo blijft het
bewaard voor de toekomst. Met oprechte dank aan Elie en de familie Haagen. Ik zal hieronder
een overzicht geven van de belangrijkste inhoudelijke elementen.
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De statuten van 1849

Het boek neemt een aanvang met 1849, wellicht het stichtingsjaar van het koor. Het
had kennelijk alleen als opdracht de kerkelijke diensten op te Iuisteren. Wat wij nu "statuten”
noemen, heette toen "Reglementen of Wetten der Zangers of Cecilianen”. Ze bevatten in 16
punten de reglementen die door de zangers blijkbaar strikt moesten worden nageleefd.

Het koor had een bestuur dat bestond uit een hoofdman (de pastoor} en twee dekens
(de onderpastoor en de organist). Samen moesten zij het koor "bestieren”. Echter, hun eerste
taak was een boetmeester te kiezen. Deze laatste moest de boeten innen. Boeten waren toen
zowel de aanwezigheidsgelden als de echte boeten. Alle koorleden moesten op de zon- en
feestdagen een presentiegeld betalen. Wie zonder geldige reden niet kwam opdagen, kreeg een
fikse boete te betalen. Bovendien staan er in het document voor diverse soorten nalatigheden
of onregelmatigheden nogal wat geldboetes vermeld. De boetmeester moest al het ontvangen
geld overhandigen aan de deken-organist.

Het koor bestond alleen uit mannen. En dat had zo zijn gevolgen voor de

reglementen. Immers, er wordt nogal sterk de nadruk gelegd op de rol die het bier speelde in
hun gemeenschapsleven, maar ook op de tucht in het privéleven van de zangers. Op een aantal
elementen daarvan kom ik verder nog terug.

E jaar op de maandag van of na het feest van de H.Cecilia en op de dinsdag die
daarop volgde, moest er duchtig gefeest worden! De feestelijkheden begonnen met een
"zingende mis". Echter, om het feest aan te kondigen moesten zelfs de dag tevoren om vier
uur de klokken luiden. En reeds dan begon het, want de reglementen schrijven voor, dat vanaf
het luiden der klokken de leden "een glas bier mochten gaan drinken". Die pret mocht slechts
duren tot acht uur, De gezongen mis moest door de hoofdman worden opgedragen. De deken-
onderpastoor diende op dinsdag een mis op te dragen voor de gestorven leden. Beiden
mochten daarvoor geen vergoeding vragen.

De tekst zegt, dat het Cecilia-feest een "behoorlijke feest" moest zijn. Daarvoor werd
heel wat gereglementeerd. De pastoor (als hoofdman) moest kiezen welk bier er geschonken
zou worden en hoeveel. Het middagmaal moest bestaan uit: soep, soepvlees, twee of drie
soorten potasie (groenten), vier verschillende soorten vlees, twee "kiekens", hesp en als
dessert een taart met fruit. 's Avonds om klokke zes serveerde men boterhammen met "koud
vleesch". Om negen uur moest alles afgelopen zijn. Om er zeker van te zijn, dat het dan ook
werkelijk gedaan zou zijn, kondigden de hoofdman en de dekens om halfnegen reeds aan, dat
iedereen om negen moest opstappen. Wie niet naar het feest kwam en geen geldige reden kon
aanvoeren, moest evenveel betalen als hij die er wel bij was. De geldigheid van de
aangevoerde reden werd onderzocht door de hoofdman en de dekens. Nu blijkt wel elders uit
de teksten, dat het feest gedeeltelijk werd betaald uvit de kas. Hoe dan ook de ongelukkige
afwezige kreeg als troost op maandag en dinsdag telkens vier liter bier thuisbesteld. De
Cecilia-feesten (of teerfeesten) moesten een ordentelijk verloop krijgen. Immers, een vioek,
een oneerbaar woord of een prikkelend liedje werd bestraft met een boete van 50 centiemen.
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Wie in zo'n euvel herviel, kon zelfs door de hoofdman en de dekens "seffens weggejaagd
worden'".

Vethuisde een lid naar een plaats buiten Poppel, dan werd hij meteen als lid
geschrapt. Dan had de verhuizer ook geen recht om de door hem betaalde presentiegelden en
boeten terug te vorderen. Alleen de hoofdman en de dekens konden beslissen om zo iemand
toch nog als lid te behouden. De zangers zongen uiteraard vanop het oksaal. Daar moest
tijdens de diensten de grootste tucht heersen. ledereen moest zwijgen op boete van 10
centiemen. Praatte een overtreder een tweede maal, dan kon hij door de hoofdman en de
dekens "weggejaagd worden". Overigens werden al bij het toetreden tot het koor strenge eisen
gesteld. Elke nieuwe zanger moest van onberispelijk gedrag zijn. Bovendien moest hij "van
een zekere leeftijd zijn". Hoe oud dat was, wordt vooralsnog niet gezegd. Zijn bekwaamheid
als zanger moest door de organist en een paar "dadelijke zangers" getest worden. Pas als die
hem goedvonden, kon hij toetreden, maar het waren alweer de hoofdman en de dekens die
hem officieel konden aannemen. Plezierig is te lezen, dal zo'n nieuw lid dan voor de
"confreers” (confraters) niet minder dan dertig liter "mocht” schenken. Een verplichting was
het dus eigenlijk niet, maar we nemen aan dat iedereen het wel zo zal hebben gevoeld.

H”UHHI TG

De Cecilianen in actiec E.H.Jan Van Craenendonck, Wim Bosgoed, Antoine
Vandenhout, Karel Slegers, Alfons Verwimp, Jos Verheyen, Jules Van Hees, Jos Haagen
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Verder moest het koor een zogenaamde "knaap"” aanduiden. Die stond tijdens de

teerfeesten in voor de tap. Als vergoeding mocht hijzelf gratis meedrinken en kreeg hij ook de
boterhammenmaaltijd gratis aangeboden. Vernieuwing in het ledenbestand kwam er
ondermeer door "lerende zangers" aan te nemen. Dic leden, zijnde nog absoluut geen
volwaardige zangers, mochten alleen op de tweede teerdag aanwezig zijn, maar pas vanaf
twee uur. Ook zij kregen om vier uur “een boterham met vleesch” aangeboden, Zij moesten
echter om vijf uur al vertrekken.

Wat het repertorium van het koor betrefi, was de organist oppermachtig. Hij bepaalde
wat er gezongen zou worden. En de reglementen zeggen, dat de zangers daaraan moesten
"gehoorzamen”. De gezangen werden ingestudeerd tijdens de zogenaamde vergaderingen.
Zo'n vergadering had slecht één keer per maand op een zondag plaats, begon stipt na de laatste
slag van zes uur en moest eindigen om negen uur. Wie niet op tijd kwam, moest 16 centiemen
betalen. Het merkwaardige is dat er dan slechts een half vur geoefend werd. Tijdens die
oefening moest iedereen weer strikte stilzwijgendheid in acht nemen, op boete van 10
centiemen. Uiteraard volstond dat half uurtje vaak niet. Daarom vermelden de reglementen,
dat de organist nog extra repetities kon inlassen. Wie daarop afwezig bleef, moest 4 centiemen
betalen. De tekst vermeldt niet wat gedurende de resterende tweegneenhalf wur van de
vergadering werd ondernomen. Vermits alles moest gebeuren in het lokaal waar dat jaar het
teerfeest plaatshad, kunnen we wel gissen wat er aan de hand was.

Wat was nu hun opdracht? Wel, zij moesten elke zondag en elke feestdag present zijn
om te zingen in de hoogmis en in het lof. Bovendien moesten zij alle lijkdiensten zingen. De
leden van Aarle, Maarle, Hulsel en Overbroek mochten echter vit de lijkdiensten afwezig
blijven, als deze niet op zondag waren aangekondigd in de kerk. In de Goede Week, op de
Kruisdagen, daags voor Pinksteren en op Allerzielen moesten zij ook op post zijn op boete
van 10 centiemen. Afwezig blijven tijdens de begrafenissen werd bestraft met 16 centiemen.
Stierf een lid, dan werd er een requiemmis "in lovenschen zang" opgedragen door de
hoofdman. Dit moest gratis gebeuren. Uitdrukkelijk wordt in de tekst gesteld, - en dat geldt
voor alle gelegenheden - , dat de zangers geen geld mochten ontvangen voor zichzelf. Kregen
zij wat toegestoken, dan moesten zij dat meteen "in de bors" deponeren. Dat diende ook om
het teerfeest mee te helpen bekostigen.

Wie tijdens een gezongen dienst op het oksaal plaatsnam en geen zanger was, moest
vier centiemen betalen, behalve als hij op het orgel kwam spelen. Tenslotte zegt de tekst, dat
de reglementen elk jaar op de tweede dag van het teerfeest voorgelezen dienden te worden.
Dit alles, zo staat er te lezen, "tot meerdere eer en glorie en verheffing van God, zijn
gebenedijde moeder, de H.Maagd en martelares Cecilia, onse weerdige Patrones". Daaronder
staat dan het woord "Amen" en dat kennen wij ook nu nog.

De eerste leden
J.H.De Winter, hoofdman (de pastoor) J.P.Willemse

C.F.G.Cools, onderpastoor Am. Haagen
P.J.Van den Eynde, organist Antonius Haagen
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P.Van Gysel, burgemeester Joannes Comelius Haagen

J B.Van Vessem Jacobus Van Swol
J.C.Van Raek Sebastianus Coppens
Nic, Van Hees J.M.Van Raek

J.B Keysers 1.Van Ham

Later is agn deze lijst toegevoegd:

In 1857 zijn ook toegetreden:

Willibrordus Van Gysel Hub.Huybs

Godefridus Deckx Ivo De Laet

Joannes Van Lil A J.(H.)Klaasen, coadj.
P.Van der Sande

De statuten herzien

In 1862 heeft men de statuten herzien. Aan het bestuur van hoofdman en dekens werd
een voorzanger toegevoegd. Deze moest zorgen voor de financiéle ontvangsten in opvolging
van de organist. Hij kreeg prompt de titel van tresorier. Niet langer besliste de pastoor in zijn
eentje over het te schenken bier tijdens de teerfeesten. Voortaan zou dat het werk zijn van de
dekens, de voorzanger en de hoofdman tezamen. Er zullen ingevolge het overvloedige
feestvieren wel minder prettige vaststellingen zijn geweest, want in de herziene tekst werd
opgenomen, dat iedereen na het teerfeest, dus na negen uur, recht naar huis moest gaan. Wie
dat niet deed moest 40 centiemen betalen. Opvallend is, dat in de oorspronkelijke tekst van
1849, noch 1n de herziene, er ook maar ergens sprake is van de echtgenotes van de heren
zangers. Dat doet vermoeden, dat zij zelfs niet aanwezig mochten zijn. Dit kunnen we staven
met de nieuwe bepaling, dat de deelnemers na het feest onderweg nergens meer mochten
aanlopen.

Er was kennelijk ook een financieel probleem ontstaan, want de herziene tekst
vermeldt, dat de boterhammenmaaltijd van 's avonds wegens te hoge kosten werd afgeschaft.
Anderzijds blijken vele boetes een stuk duurder te zijn geworden. Om maar bij de
bestraffingen te blijven, vermeld ik toch ook graag, dat wie in een of ander euvel herviel, niet
langer "weggejaagd” werd, maar wel "afgedankt". Aan het testen van de nieuwe leden werd
ouk wat veranderd. Voortaan was dat de opdracht van de pastoor (hoofdman), de organist, de
voorzanger en een door de pastoor aangestelde zanger. Het nieuwe reglement laat voortaan
ook ereleden toe. Die moesten dus niet zelf zanger zijn. Echter, ze werden het alweer op
voorwaarde dat de pastoor, de dekens en de voorzanger ze wilden aanvaarden.

De knaap moest voortaan naast zijn al vermelde opdrachten ook nog "blazer” spelen.
Tk neem aan, dat dit met het bedienen van de blaasbalg te maken heeft. Verder moest hij
tijdens de "elevatie" (consecratie) kleppen. Voor dat werk kreeg hij 10 frank per jaar betaald.
De presentiegelden en boetes moesten ook aan hem betaald worden en dat bracht hem 5 frank
's jaars op. Dat geld moest hij dus aan de tresorier afstaan. Niet langer was de organist
verantwoordelijk voor het leiden van de repetities, maar natuurlijk werd dat de taak van de
voorzanger. Nu staat echter in de tekst vitdrukkelijk vermeld, dat hij de voorstellen van de

69



pastoor moest opvolgen. Zangers die wat last hadden met het instuderen van de partituur,
mochten voortaan na de toestemming daarvoor te hebben gekregen, een partituur mee naar
huis nemen om die over te schrijven. Vermelden wij overigens, dat wij te Poppel nog een
aantal van zulke overgeschreven muziekboekjes hebben gevonden. Ze liggen in het museum.
De organist mocht muziekwerken mee naar huis nemen zonder daarvoor de toestemming te
vragen.

Wie na de vergaderingen (repetities) onderweg nog bleef hangen in een of ander café,

moest 16 centiemen betalen. Deed hij dat een tweede keer, dan kon men hem afdanken. De
opdrachtenreeks voor het koor werd uitgebreid met "den solemnelen (plechtige) kruisweg" op
elke tweede zondag van de maand. Ook daar moest iedereen op post zijn. In 1882 volgde een
tweede aanpassing. De reglementen werden nu "statuten”. En die schreven voor dat alleen nog
de pastoor en de onderpastoor er wijzigingen aan mochten aanbrengen. De pastoor wordt in de
tekst de "president” genoemd. De invloed van de pastoor was altijd al zeer groot geweest,
maar nu werd die blijkbaar nog groter, want de boetmeester moest voortaan alle ontvangen
gelden aan hem (of de onderpastoor) overhandigen. Dat moest gebeuren acht dagen voor het
feest van Cecilia.

Opnieuw nam de organist de rol van de voorzanger over en aan de opdrachten van het
koor werden weer eens nieuwe toegevoegd. Meer en meer zullen bijvoorbeeld jonge paartjes
een gezongen huwelijksmis hebben gevraagd. Daarom vermelden de statuten nu, dat daarvoor
vijf frank aan het koor en twee frank aan de kerk betaald moesten worden. Inzake de
aanwezigheid op het oksaal werd de reglementering uitgebreid met de bepaling, dat wie er
wilde plaatsnemen en geen lid van het koor was, aan de pastoor de toelating moest vragen.
Alleen wie elders in een koor zong, mocht dat bij uitzondering wel. De inkomsten van het
koor werden niet alleen wat aangedikt door de boetes weer eens op te drijven, maar ook door
de afspraak dat de kerk voortaan elk jaar 25 fr. zou betalen.

Voor het eerst vermelden de statuten, dat nieuwe leden minstens 19 jaar oud moesten
zijn. In de plaats van bier te (mogen) schenken aan de "confreers" zijn nieuwe leden voortaan
verplicht een toetredingsgeld te betalen. En dat bedraagt al meteen 12 frank. De ereleden
betalen 10 frank: vijf frank voor de Cecilianen en vijf frank voor de kerk. De "lerende leden”
hadden zich in het verleden kennelijk niet steeds voortreffelijk gedragen, want in de tekst
verscheen nu, dat zij zich tijdens het teerfeest "bijzonder in het gebruik van den drank matig"
moesten gedragen. De leden van Aarle, Maarle, Overbroek en Hulsel mochten tijdens de
begrafenisdiensten niet langer afwezig blijven. Er was wellicht ondertussen een goed
informatiesysteem afgesproken of opgezet. Ook tijdens huwelijksmissen moesten alle leden
erbij zijn. Overigens werd de presentielijst ook nog maar eens aangedikt. Verplicht was het
voort om te komen zingen in het lof gedurende het octaaf van het Allerheiligste Sacrament,
tijdens de palmwijding en in "het uithalen der kinderen van de eerste communie." De
repetities gebeurden niet langer buiten de kerk, maar voortaan op het oksaal, op de eerste
zondag van de maand vanaf klokslag zes uur. Maar een bisschoppelijke verordening schreef
voor, dat op het orgel niets dan religieuze muziek gespeeld mocht worden. Dus werd in de
statuten opgenomen, dat "het nooit is toegelaten wereldsch of gelijk men zegt, straat liedjes te

spelen”.
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De kas van het koor

Men noemde de kas steeds "de bors". Om een idee te geven van de financiéle situatie volgt
hier opgave van de kasinhoud van 1884: " In 1884 was er in de bors met het onze en dat van
de kerk zamen 103-36." Dus, 103,36 frank. De kostenreckeningen werden ook vrij goed
bijgehouden. Zo gaf men in 1886 voor het teerfeest de volgende bedragen uit:

Vleesch 56 pond 45-92

Bier 17-60
Potasie en appels 4-00
Kruidenierswaren 8-76
Eieren 1-10
Brood beschuiten 2-90
Melk 1-12
Boter 3-00
Olie en stekskens 0-50
Kolen 4-00

2 dagen een helpster 1-20
Vracht van vieesch ~ 0-60

Bloem 0-80
Die kamer 13-00
Totaal: 103.88

Het boekje bevat nog heel wat meer financiéle gegevens, maar dit geeft toch al een idee van
de verrichtingen van toen.

De opvolgers van de Cecilianen

Het Ceciliakoor is blijven voortbestaan tot ongeveer het Tweede Vaticaans Concilie, toen het
met de afschaffing van het Latijn in de liturgie uiteengevallen is. Inderdaad, in het verslagboek
steken als jongste tekst de getypte statuten van 1956. Daama is in de zestiger jaren een nieuw
koor ontstaan onder de welluidende naam Cantorije Poppeliensis, dat nu nog steeds bestaat.
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Onze grens, folklore en bron van leven

door Laurent Woestenburg

Het woordje "grens" moet in de dertiende eeuw uit het Pools (of is het Russisch?) zijn
overgewaaid naar onze streken. In beide talen heet het "granica”. Een oud begrip dus, maar
met nog steeds een actuele betekenis. In een paar afleveringen zullen wij proberen de lezers
mee te nemen in het boeiend verhaal van de grens en wat errond leeft. Voor ons, in het
noorden des lands heeft de grens wel een bijzonder pittige betekenis. Bij ons scheiden Belgig
en Nederland zich namelijk van elkaar. Dat betekent twee soorten Nederlands, twee soorten
cultuur, twee soorten economie, twee soorten volksaard, twee soorten ..., in één woord: de
grens begrenst nogal wat, bakent af, werkt soms nog stuitend. Hier is het Belgi& (Vlaanderen),
daar is het Nederland. Niets meer, niets minder.

De grensovergang Poppel -Goirle

Be]gié, een veelbesproken landje, door sommigen onder ons verguisd om nog niet
gerealiseerde dromen, door anderen geprezen om zijn niet met bloed afgedwongen
staatsmodel. Belgié, ooit door de buren minachtend uitgeroepen tot "dat stukje lamentabele
weg tussen Nederland en Frankrijk", nu door velen geprezen om zijn gastvrijheid,
ongedwongen levensstijl en gebrek aan allesreglementerende wetten en verordeningen.
Belgi€, een pietluttig klein landje neergepoot tussen twee mastodonten en twee andere kleine
broertjes. Belgié, het gevolg van strijdvaardigheid en onafhankelijkheidszin, sinds 165 jaar
voorzien van onnatuurlijke grenzen en met binnenin even stringente taalafbakeningen en dito
gordels. In dat land leven wij, rustig weggedoken in de rechtse bochel die als een wig in het
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groene Brabant gedrukt zit. Dat stukje Vlaanderen, Kempenland waar je nog ongedwongen je
fantasie de vrije teugel kunt laten. En boven ons, in het noorden, ligt de grens, onverbrekelijk
verbonden met ons verleden en dat van onze voorouders.

E: is de tijd geweest waarin de grens nog echt een grens was. Sinds wij onze
Europese schoonmoeder almaar in macht zien groeien en akkoorden als dat van Schengen op
onze ontbijttafel aangediend krijgen, is de grens schijnbaar een steeds vager begrip geworden.
Ze was er in de veelheid van betekenissen die een grens kan hebben. Die grens heeft voor ons
zoveel betekend; een eindeloze stroom smokkelverhalen en een hele rist van grensgeschillen
en -afbakeningen sieren het verleden van onze ouders en voorouders.

Je komt van Goirle, half ingedommeld van het zweven over glad beton als over een

biljartlaken. Plots schiet je wakker, want hier begint Belgi€, dat voel je aan de weg. Het gaat
wat hotsebotsend verder richting Poppel. In de vlucht merk je dat je niet alleen Belgié
binnenrijdt, want op een paar wat scheefgezakte borden lees je, dat je ook nog eens in
Vlaanderen komt, in de provincie Antwerpen, in Poppel en in de gemeente Ravels. Dit is
samen wel een mond vol. Maar er staat niet bij dat je in het Kempenland van vele zaligheden
verzeild geraakt. En toch is het zo. Kijk maar naar de kleur van nummerborden op de auto's
die te Poppel langs de straten en rond de kiosk lui en gemakkelijk in rustpositie staan. Je
waant je wel in Nederland, als je door Poppel rijdt. De gezapig aanschuivende rijen auto's bij
benzinestations doen denken aan de rantsoenering van de oorlogsjaren. De drankenzaken
kunnen bogen op een massale export zonder er zelf een voet voor te hoeven verzetten. De
reuzige villa's, de sjieke woonwijken, ze floreren als nooit tevoren. Zelfs in de kerk kun je de
voordelen van de grens ervaren. Want die van over de grens wvullen vele stoelen tijdens de
diensten. De Nederlanders, bekend om hun bewuste keuze voor alles wat het leven aan
genoegten te bieden heeft, alles wat leuk is en lekker zit, zij zakken af naar onze zalige
dorpen. Zij prijzen zich gelukkig dat de grens toch nog bestaat.

De grens heeft dus alsnog een betekenis. Op de landkaarten staat ze deugdelijk
getrokken. Niet met strakke lijnen, want ze is grillig, die grens. Ze wringt zich langs paden en
paadjes, langs riviertjes, akkers en beemden, een weg van Arendonk tot Baarle-Hertog over
onze dorpen heen. Naar de andere kant reizen dagelijks de grensarbeiders om hun boterham.
Het grensverkeer tiert hier welig. Weliswaar zijn de grensbewakers uit de circulatie genomen
en zijn de grenskantoren grotelijks opgeruimd, de grenspalen echter staan nog fiks overeind.
Grenscontrole behoort (ol het rijk der vertelsels, maar de grensafbakeningen blijven bestaan.
Grensverleggend werk wordt alleen nog in kleine mate, met mondjesmaat en zonder veel
poeha gedaan. Zo kreeg Baarle-Hertog recent een morzel grond bij en op het drielandenpunt
bakkeleit men nu over enkele vierkante meters die aan de verkeerde kant van Nederlandse
witte klinkers zijn terecht gekomen. Daar is Belgié arm van geworden. Maar toch, grenspalen
hebben blijkbaar nog zin. (Wordt voortgezet)
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Franciscus Martinus Van Heertum, 10 jaar
veldwachter te Weelde (1866-1876)

door Albert Van Heertum

Franciscus Martinus ziet het levenslicht op 1 februari 1831 te Turnhout. Hij wordt het
vierde kind in het gezin van hovenier Govardus Van Heertum en Maria Theresia Aerts. Op 15
maart 1851 moet hij, zoals alle 20-jarige jongelingen gaan loten voor de militaire dienst. Met
het nummer 75 wordt hij "erin” geloot en goedgekeurd. Het geraadpleegde document vermeldt
ook nog dat hiyj 1,73 meter groot is, van beroep dienstbode en dat hij niet bij zijn ouders
woont. Op 25-jarige leeftijd, op 27 november 1856, huwt hij te Turnhout met Anna Martina
Verdonk, 29 jaar oud, geboren te Baarle-Nassau op 16 oktober 1827. In dit gezin worden er te
Turnhout drie kinderen geboren: Adrianus op 3 augustus 1857, Joanna op 30 april 1860 en
Cornelius op 21 november 1863. In 1861 is hij van beroep fabriekswerker en in 1863 is hij
hovenier. Het gezin verhuist op 9 september 1866 van Turmnhout naar Weelde, waar Franciscus
Martinus in hetzelfde jaar als veldwachter wordt aangesteld.

Tijdens zijn verblijf te Weelde was hij tegelijkertijd hoswachter zoals blijkt uit een
schrijven van de "Garde Generaal der Wateren en Bosschen der prov. Braband en Antwerpen"
dd. 6 mei 1867. Gedurende de 10 jaren dat Franciscus Martinus Van Heertum te Weelde
verbleef heeft hij er zich heel wat moeilijkheden op de hals gehaald. Uit een document van 1
april 1868 blijkt o.a. dat de provinciegouverneur besliste "tot eene athouding van 15 dagen
van zijn tractement”. De reden voor deze beslissing is ons jammer genoeg niet bekend.
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Het oude gemeentehuis van Weelde in Weelde-Straat .
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De gemeenteraadsleden van Weelde hadden het vermoeden dat de dienstuitvoering
van hun veld- en boswachter te wensen overliet, en riepen hem daarvoor op het matje.
Waarschijnlijk heeft het tot de orde roepen van onze veldwachter niet veel uitgehaald, met als
gevolg dat hij op 26 juli 1875 voor een maand werd geschorst. Dit heeft blijkbaar niet veel
geholpen want Van Heertum trok zich van de dienstreglementering niets aan. In de
gemeentcraadszitting van 15 maart 1876 werd beslist " eene voorlopige afstelling van
Franciscus Martinus Van Heertum van zijne bediening als veldwachter dezer gemeente". De
veldwachter reageerde op deze beslissing en bood noodgedwongen op 18 maart 1876 zelf zijn
ontslag aan.

Burgemeester Jonkers schrijft aan "Mijnheer de Garde Generaal Forestier te
Herenthals" op 7 april 1876 dat Van Heertum als veldwachter werd ontslagen en dat de
gemeenteraad hem ook niet langer als boswachter tolereert. We citeren volgend fragment uit
die brief: " Den burgemeester der gemeente Weelde maekt den heer Garde Generaal bij deze
kenbaer dat den genaemden Franciscus Martinus Van Heertum, boschwachter alhier, zijnen
dienst als boschwachter alhier zeer slecht vervuit, dat hij burgemeester hem dikwijls heeft
opeeleed, dat hij de bosschen beter moet bewaeken, en niets helpt, dat er zeer veele masten
sparren worden geroofd, dat den drank den oorzaek is dat hij na niets omziel, gedurig zat
loopt, en bijna op alle plaetsen schulden maekt, en geld leent, en met veel bedrog omgael,
verzoeke om van hem ontslagen te worden."

OF Franciscus Martinus Van Heertum later ook is ontslagen als boswachter weten we

nog niet. In 1885 is hij herbergier, ook zijn vrouw is dan herbergierster. De stamvader van de
stam vverlijdt te Weelde op 7 maart 1884 als herbergier. Llij heeft tot op heden cen nageslacht
van 6 generaties.

De Parochieregisters

door Willem Paulussen

De Burgerlijke Stand is eerst rond 1800 bij de gemeenten in 't leven geroepen. Voor
die tijd registreerde alleen de parochieherder of de koster de doopsels, huwelijken en
begrafenissen van de inwoners. De kerkregisters nemen een aanvang rond 1600. Van de
registers van Ravels, Weelde en Poppel zijn fotocopieén gemaakt en ingebonden in 24
boekdelen. Deze boeken kunnen geraadpleegd worden in het museum wvan de
Heemkundekring Nicolaus Poppelius samen met alfabetische klappers of indexen daarop. Ze
zijn van kapitaal belang voor wie met zijn stamboom terecht komt in één van deze drie
parochies.

Familienamen zijn tegenwoordig onveranderlijk maar in de parochieregisters vindt

men tien of meer schrijfwijzen van bv. Rieberghs, Hendrickx, Janssen en Dierckx. De pastoor,
de onderpastoor of de koster schreven de namen in maar letten niet op een vroegere
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schrijffwijze. De familienamen werden zelfs vaak verlatijnst. We geven een betrouwbaar
statistisch overzicht van de meest voorkomende familienamen in de drie dorpen tussen 1600
en 1800. Ze zijn gerangschikt in orde van veelheid.

Ravels Poppel Weelde
Janssen Janssen De Bont
Sneyers Hendrickx Bax
Stalpaerts Rieberghs Vermeeren
Huybs Adriaensen Dickens
Adriaensen Matheusen Van Beek
Aerts Biemans Van Eyndhoven
Andriessen Cornelissen Bols
Baelemans Bax Van Hees
Hendrickx Peeters Verheyen
Van Dooren Sebastiaensen De Bie
Van Loon Tielemans Vloemans
Willems Van Gestel Miertmans
Wouters Van Hees Havermans
Joosen Van Raeck Schellekens
Marinus Huybrechts Schats
Moelants Timmermans Marinus
Van Ael Lambrechts Buyckx
Schuermans Luyten Van Gils
Donckers De Wit Van Loon
Dircken Joosen Deens

Heel veel familienamen vinden hun oorsprong in de voornaam van de voorvader;

Adriaensen was eens Adriaenszoon en Christiaensen was eens Christiaenszoon. Aerts komt
van Arnold en Bartels van Bartholomeus. Brosens van Ambrosius, Claessen van Nicolaes,
Cornelissen van Cornelius, Geerts van Gerardus, Remijsen van Remigius, Goris van
Gregorius, Schellekens van Godeschalk, Heyns van Henricus, Jespers van Gaspar, Jochems
van Joachim, Lemmens van Willem, Luyckx van Lodewijk, Joosen van Judocus of Joost,
Maes van Thomas, Huybs van Hubertus en Segers of Zegers van Victor of overwinnaar, Zege
is Victoria.

In mindere gevallen werden familienamen gevormd uit vrouwelijke voornamen:
Engelen komt van Engel of Angela, Luyten van Luitgard, Berben van Barbara, Heylen van
Heilwig, Truyens van Geertrui, Van Nelle van Petronella, Hillen van Hildegard, Marién van
Maria, Leysen en Leys van Elisabeth, Van Dingenen van Dingen of Dymphna, Mintjens van
Jacomine, Baten van Beatrijs en Agneessens, Neeskens en Nees komen van Agnes. De Drie
Goddelijke Deugden kennen ook veel familienamen die op -mans eindigen: Baelemans,
Boermans, Bosmans, Botermans, Clymans, Eestermans, Eyckmans, Havermans, Heuvelmans,
Huysmans, Leemans, Pelkmans, Heestermans, Roymans, Spoormans, Schuermans,
Thielemans, Vromans, Vleemans en Wagemans.
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Alan de familienamen afgeleid van dorpen en gehuchten zien we dat onze bevolking
een sterke inwijking uit Noord-Brabant vertoont: Van Breda, Van Tilborgh, Van Eyndhoven,
Van Alphen, Van Riel, Van Bladel, Van Beek (Hilvarenbeek), Van Dun (gehucht van
Hilvarenbeek), Van Loon, Van Gool (Goirle), Van Reusel, Van Miert (Hooge en Lage
Mierde), Van Vugt, Van Berkel, Van Gestel (Moergestel), Van Gils (Gilze), Van Nuenen,
Van Gemert, Van Velthoven, Van Haaren, Van Asten, Van Dongen, Van Dommelen, Van
lersel (Eersel) en Van Lieshout,

De voomamen in orde van veelheid waren: Jan, Jan-Baptist, Adriaan, Petrus,
Cornelius, Jacobus, Henricus, Wilhelmus, Sebastianus en Walterus voor de mannelijke
bevolking en Maria, Anna, Anna-Maria, Elisabeth, Catharina, Joanna, Adriana, Cornelia,
Jacoba, Petronella en Lucia voor de vrouwelijke bevolking.

Familienamen te Ravels tussen 1500 en 1600 waren Baelemans, Bax, Blerinx,
Brekelmans, Buycx, Canters, Cauwelaers, Cleymants, Colen, Coppens, Coymans, Deens, De
Brouwer, De Wilde en ook Swilden, Eyskens, Faessen, Gheens, Ghijbs, Ghijsen, Goyaerts
(Meester Simon Goyaerts en ook Meester Simon de Valkeneer), Heystock, Huybs, Jacobs,
Jaspers, Jonkers, Lambrechts, Langewouters, Maes, Meeus, Mijs, Oribus, Peeters, Pieters,
Post, Redis, Schellekens, Schuermans, Schoenmaekers, Slaets, Snijders, Spaepen,
Spilmaekers, Swaenen, Thijs, Van Berausel, Van Dale, Van Herck, Van Maerle, Van
Mechelen, Van Trier, Verdonck, Verheyen, Verrijt, Vingerhoets, Walschaerts, Weens en
Woyts.

Modest Van der Voort

door Willem Paulussen

De meeste leden van onze Heemkundekring
hebben hem wel gekend. Toen hij nog goed
kon, miste hij geen voordrachtavond en geen
uitstap, maar toen de oude dag hem tekende
moest hij afhaken. Zeer tot zijn grote spijt.
Wat heeft die man wvoor onze kring
gepresteerd! Maandenlang heb ik hem in zijn
werkhuis te Mol als klusjesman bijgestaan bij
het vervaardigen van schragen, banken en
tentoonstellingskasten. Meer dan een jaar
kwam hij van Mol naar Nieuwkerk in Poppel
om de Sint-Janskapel te renoveren. Het dak, de
ramen, de nieuwe deur en het nieuwe altaar
werden door Modest gemaakt, aangevoerd en
geplaatst.

Modest Van der Yoort
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MNooit moesten we hem iets betalen, noch voor materiaal, noch voor vervoer, noch
voor werkprestaties. Modest was geboren te Baarle-Hertog op 30 mei 1909 maar hij was en
bleef Weeldenaar in hart en nieren. Hij was van 't geslacht van "Desjes". Hij was gehuwd met
Regina Van Dijck, een dochter van een meubelhandelaar in Tumhout. Na zijn huwelijk

vestigde hij zich te Mol waar hij een grote schrijnwerkerij had en een gekende meubelzaak
uitbouwde, Modest overleed te Mol op 28 december 1995, De Ileemkundekring Nicolaus

Poppelius verloor met hem een harde werker vanaf het eerste uur.

Familienamen Pijnenborg, Vromans en Van
Eyndhoven

door Willem Paulussen

Pijnenborg:

Rond 1620 vestigde zich te Weelde de veekoopman Jan Willem Henricx uit Liempde
bij Eindhoven. Zijn vrouw was Heilwig, een dochter van Cornelius Panenborghs uit Haaren.
Panenborghs is een heel oude naam die al vroeg voorkwam op 't gehucht Belvert onder
Haaren, een dorp tussen Tilburg en Boxtel. De stamvader was Godefridus Punnenborgh, rond
1300 in Haaren geboren en voorzaat van wie in onze streek Pijnenborg en Pijnenburg heet. In
de loop van de eeuwen zagen we een menigte schrijfwijzen van deze familienaam:
Poynenborchs, Poeynenborchs, Peynenborchs, Panenborg, Pynenborgh, Panenbeurchs en
andere. Rond 1815 vestigde de stam zich te Ravels.

Martinus Pynenburg werd te Haaren geboren op 18 juni 1768. Het eerste huwelijk
van Martinus met Joanna Aert den Ouden werd voltrokken te Oisterwijk op 19 maart 1797.
Op 19 augustus 1808 hertrouwde hij met de Tilburgse Francina de Baay. Te Ravels was hij
wever met het weefgetouw in de huiskamer, Martinus overleed te Ravels op 20 maart 1826 en
Francina de Baay overleed daar op 4 juli 1842, Een zoon uit het eerste huwelijk van Martinus
Pynenburg heette Comelius en hij was geboren te Helvoirt op 14 december 1803. Hij huwde
te Ravels Anna Comelia Dircken op 18 oktober 1830. Van beroep was hij wever. Hij overleed
te Ravels op 1 januari 1885.

De zoon van Comelius was Martinus Pijnenborg, beter gekend als "Merten Pijn" en

geboren te Ravels op 16 april 1836. Hij was een dorpsfiguur waarvan in onze jeugdjaren de
verhalen nog nazinderden. Hij was de duivelstoejager van pastoor Stroybant, die als priester
van 1828 tot 1881 te Ravels verbleef. Vooral bij de vogelvangst met netten waren ze
onafscheidbaar. Martinus overleed te Ravels op 19 december 1907 en hij was ook wever van
beroep. Te Helvoirt verschreef men de naam Pynenburg naar Pijnenborg.
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Fromans:

Op 27 jum 1643 trouwde te Weelde Jan Vroom met Maria Miertmans. Hij was een
bemiddelde inwijkeling en de plaats van zijn herkomst werd niet aangegeven in de registers.

Misschien kwam hij uit Nederland want daar komt de naam Vroom nog voor als familienaam:
we denken aan de Firma Yroom ¢n Drecsman,

Op 25 februari 1644 werd het cerste kind Joanna gedoopt met de familienaam
VROOM. De zoon Joannes werd op 9 januari 1646 gedoopt met de familienaam VROOMEN.
Op 31 januari 1648 werd de zoon Thomas gedoopt en ingeschreven met de naam
VROMANS. De zoon Willem werd op 27 februari 1650 gedoopt met de familienaam
VROMANS. Op 23 juni 1652 werd de zoon Walter gedoopt onder de naam VROOMANS. In
de registers van de begrafenissen lezen we: Petrus Vromans, in de kerk begraven te Weelde op
22 maart 1670. Maria, weduwe van Petrus Vromans, in de kerk begraven op 14 december
1671. Joannes, zoon van Petrus Vromans, begraven in de kerk van Weelde op 28 september
1676. De naam Vromans kreeg zijn huidige schrijfwijze te Weelde rond 1650. Van VROOM
ging het via VROOMEN naar VROMANS.

Van Eyndhoven:

Z0als hoger werd aangehaald kwam rond 1620 Jan Willem Henricx uit Liempde bij
Eindhoven t¢ Weelde wonen als veekoopman. Zijn echtgenote was Heylwig Panenborghs uit
Haaren. Te Weelde werd op 26 november 1621 uit dit echtpaar de dochter Joanna gedoopt
met de familienaam Henricx uit Liempde. De eerste zoon van dit gezin werd te Weelde
gedoopt op 27 april 1625 en hij werd ingeschreven als Judocus Van Liempt alias Van
Eyndhoven. De zoon Adrianus werd op 20 juni 1627 gedoopt als zoon van Jan Willems uit
Liempde en zijn echigenote Helena. Bij de doop van de zoon Cornelius op 14 juni 1631 werd
de vader Jan Henricx, zoon van Willem, uit Liempde genoemd en de moeder Heylwidis, zijn
echtgenote uit Haaren.

De zoon Judocus huwde te Weelde op 26 november 1646 Catharina Adriani Wouters,
soms Lemmens en ook al Verrydt geheten, en atkomstig uit Hilvarenbeek. Hun eerste zoon
werd op 23 januari 1647 gedoopt met de naam Walterus, zoon van Judocus van Jan Van
Eyndhoven en Catharina Verrydt uit Beek. Een andere zoon, Joannes werd gedoopt op 7
augustus 1659, als zoon van Judocus Van Liempt en Catharina Lemmens uit Hilvarenbeek.
Het is rond 1650 dat in 't gezin Henricx twee nieuwe familienamen opduiken: Van Liempt
(Van Limpt) en Van Eyndhoven.

Bij de nakomelingen van Walterus bleef de familienaam Van Eyndhoven en bij die
van Joannes bleef Van Limpt voortbestaan. De originele naam Henricx verdween! Jan Willem
Henricx, de ingeweken stamvader, werd op 14 mei 1665 in de kerk van Weelde begraven als
Jan Willem Van Eyndhoven. Van Eyndhoven is de naam die zich nog sterk profileert in onze
streek. Van Limpt is tijdens de vorige eeuw zachtjes verdwenen maar deze naam leeft sterk
voort 0.a. te Reusel.

30



Van oude schuren en ander goed gerief

door Leo van den Berk en Laurent Woestenburg

Wij hebben het zelf al ten dele gered: in Weelde zijn wij ongehavend neergestreken
op een schitterend groen plein, naast het lijf van de fiere molen van Janneke en Eugenicke van
de meulder, slechts één verdieping hoog en reeds volgestouwd met een rijke verzameling oude
voorwerpen, gereedschappen en documenten. Daar is ons heem en ons museum. Het is een
begin, dat museum van ons, maar ondertussen werken wij vlijtig aan de toekomst. En
daarvoor moeten wij veel nieuwe kennis vergaren. Daarbij hoort ook het kijken naar wat
anderen doen, hoe zij het doen en wat wij nog beter zouden kunnen. En daarvoor trokken wij
met een flinke groep leden van onze kring naar het museum Eynderhoof te Nederweert in
Nederlands Limburg.

Eynderhoof

Op 22 juni 1996 togen wij dus met een sliert auto's naar de Limburgse bakermat van
pastoor Herman Janssen van Poppel. Is het omdat ons succes te Weelde ons toch al een beetje
verblind heeft? In elk geval kunnen wij zeggen, dat onze ijverige heemkundigen daar hun
ogen wel even opentrokken. Niet minder dan 175 vrijwilligers stampten daar op het Eind een
openluchtmuseum uit de grond om van te dromen. Een resem gehouwen, allemaal met oude
materialen en volgens oude grondplannen opgetrokken door al die bereidwillige handen. Je
kunt er van het ene gebouw naar het andere lopen over typische kasseiwegen met wel vijf
verschillende soorten kasseien. Via een eigen ontworpen ontvangst- en toegangsgebouw
bereik je de wissenberging, waar alle gereedschap voor het vlechtwerk, maar ook de te drogen
wilgen wissen zijn opgeborgen. Opmerkelijk is dat ernaast zo'n 20 wilgensoorten geplant zijn. -

De tweede halteplaats bracht ons helemaal in vervoering. Bedenk, lieve lezer, dat
wijzelf al een oude schuur hebben afgebroken en overgebracht naar onze gemeente (zie foto),
dat wij een heuse potstal (handvormstenen, gegolfde pannen en eiken gebinten) gekregen,
afgehroken en overgebracht hebben en dat wij op het ogenblik waarop wij dit schrijven nog
drie andere gebouwen (twee schuren en een boerderij) op het oog en ons verlanglijstje hebben.
Het zal u dus niet verwonderen dat wij bijzonder gecharmeerd waren door de grote
museumschuur  van = Eynderhoof. De prachtige driebeukige schuur herbergt een
tentoonstellingsruimte (de vroegere dorsplaats), een herberg (de eerdere schaapskooi), een
zolder met de oudheidkundige vondsten van de streek, een geheel uitgebouwde maalderij met
alle toebehoren en een afdak waarin een compleet uitgernste schoenmakerij en een kuiperij
verscholen zitten.

Op cen goeie dag kreeg de plaatselijke kring een volledige uitrusting van een oude
dorpssmidse aangeboden. Meteen ging men aan de slag en er verrees een volgende gebouw,
helemaal op het patroon van een smidse in de streek. Wij konden onze kijklust de volle lengte
geven, toen wij geconfronteerd werden met een massa oude hoefijzers, een blaasbalg, een
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aambeeld, allerlei gereedschap, alle toenmalige machines aangedreven door slechts één enkele
motor, een reusachtige scheepsmotor, allerlei electriciteitsbenodigdheden en een generator.In
1990 bouwden de ijverige Limburgers een houtzagerij en brachien er een spectaculaire grote
boomzaag uit 1881 in onder. Hier wordt alle hout voor de verdere uitbouw van het museum
gedroogd, gezaagd en bewerkt. Inmiddels liggen de fundamenten er al voor een hele boerderij.
Ernaast staat nu reeds het bakhuis. Hierin worden geregeld volgens de aloude methode op
hout broden en vlaaien gebakken.

Deze schuur werd in Alphen afgebroken en overgebracht naar Weelde

Rondom de gebouwen konden wij slenteren doorheen een grote heemtuin. Tussen de
heesters, bloemen en kruiden staat een plaggenhut opgesteld (zie foto), waarin vroeger de
veenarbeiders met vrouw en kinderen woonden. De heemtuin zelf bevat een begroeiing van
zo'n 600 verschillende planten, bloemen en kruiden uit de streek. Er is een verfluin met
planten die vroeger gebruikt werden om wol te verven, een vlindertuin, een kruidenhoek en
een peellandschap met vennetje en proefterrein voor het steken van turf. Een beetje verderop
staat een bijenhal met alles erop en eraan voor de imker. Het is een "levend museum”, waarin
de bezoecker op geregelde tijdstippen alles in bedrijf kan zien, waarin vergaderingen,
tentoonstellingen en allerlei ambachtendagen worden georganiseerd. Kortom, zo'n beetje alles
waarvan ook wij dromen in en rond ons heem te Weelde.

Weelde

U las het al, onze kring bracht al een heuse schuur over naar Weelde. Ze was evenwel

bedekt met stro. Daarom togen wij op zoek naar de echte onvervalste "golfpannen” van
vroeger. En wij vonden er een partij in Wortel, gratis voor niks. Onze bereidwillige en niet
versagende medewerker Jan Van Steen haalde ze en bracht ze waar ze moesten zijn in
afwachting, dat ook wij aan het bouwen zullen slaan. Onze verdere zoektocht deed ons e
Poppel belanden in de vroegere boerderij van de familie Hendrickx en bewoond door de
familiec Cabanier. De nieuwe eigenaar, de heer Vaes, schonk ons de oude potstal met een
mooie voorraad eiken gebinten, oude handvormstenen en golfpannen. Maar onze plannen
reiken ver, heel ver... Daarom zoeken wij voort. Onderhandelingen lopen in verband met
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alweer een paar oude gebouwen. Ons schepencollege juif;ht onze plannen voor het uitbouwen
van een complex langs de Torenstraat toe. Daar willen wij graag een bnerdem met huis, stal
en schuur (her)opbouwen om er ons museum verder in uit te breiden.

Meer ruimte, een noodzaak

(Onze bestaande ruimte barst reeds uit haar voegen. Wij krijgen zoveel waardevolle

voorwerpen en uitrusting dat wij het helemaal niet meer in de bestaande ruimte kunnen
onderbrengen. Daarom is onze werkgroep-museum aan de slag gegaan in Ravels-Eel. Jan Van
Steen stelde een groot kippenhok gratis ter beschikking. Daar worden alle grotere stukken
netjes opgepoetst en gerestaureerd, klaar voor overbrenging naar onze verdere vitbouw. Daar
zijn onze werkers van het eerste uur - als ze niet ergens een oud gebouw aan het afbreken zijn
-, geregeld in de weer om door hen opgehaalde stukken in orde te brengen. Alles gebeurt
onder de kundige leiding van ons bestuurslid Adriaan Van Gils die de verantwoordelijkheid
voor de verdere uitbouw van het museum op zich genomen heeft. Behalve Jan Van Steen
werken daar nog geregeld: Gust Pijpers, Karel Van Dun en Jos No-::-jfens

Er is een plan van aanleg voor het

gebied rond de molen in de maak. Daarin
wordt de verdere uitbouw van ons museum
voorzien. Wij hopen natuurlijk, dat de
gemeenteraad het belang hiervan positief
inschat en door zijn medewerking ons helpt
een toeristische trekpleister van formaat te
ontwikkelen. Maar dat zal ook heel veel werk
en moeite hetekenen. En daar moeten mensen
voor zijn. Wij hoeven heus niet met 175 te zijn
zoals in Eynderhoof, 174 is ook goed.
Inmiddels hebben zich al
"jonggepensioneerden” aangeboden om aan de
bouwwerken mee te werken. Kunt u ook een
muur metsen, een gebinte in elkaar timmeren,
wal lassen, bezetten of God weet welke andere
stiel beoefenen, en heeft u volgend jaar (en
allicht erna) wat tijd over voor het nageslacht,
doe dan mee. Geef u op bij een van de
bestuursleden van de kring. Immers, er zal
gewerkt moeten worden. Maar wij doen het
met plezier, want wij willen in het oudste
centrum van onze gemeente iets doen
verrijzen, dat het nageslacht met bewondering
zal slaan en waar de toeristen gretig op af
zullen komen. Aan u het woord nu!

De jongste deelnemer aan de daguitstap
bij de plaggenhut in Eynderhoof waarin
vroeger de veenarbeiders met vrouw en

kinderen woonden.
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Herkent U ze nog? Oude klasfoto's van
Weelde

door Ria Verheyen

Schoolfoto 1918: De opgave van de namen is van boven naar onder en van links naar rechts.
le rij: Suske Van Hees, Mandus Maggen, Albert Van Gils, Jan Huybrechts, Jan Schellekens,
Van de Pol, Albert Dickens, Govers, Jos Jansen, Nelles Van de Pol.

2e rij: Trees Bols, Theresia Abbeel, Plin Geerts, Fina Van Hees, Margriet Gouwy, onbekend,
Jeanne Leeuwenborg, Trees Remeysen, Keeke Jonkers, Lisa Poppeliers.

3e rij: Tilleke Danigls, Louisa Baclemans, Emma Wijgerde, Stans Verachtert, Anna Cabanier,
Plin Van Oerle, Louisa Van Beek, Stans Meeuws, Fina Dickens, Maria Baelemans.

4e 11: Trees Verschueren, Maria Verheyen, Irma Verheyen, Lisa Smolders, Lineke Van Hees,
Mit Van Heyst, Jos Bastijns.

5e rij: Frans Baelemans, Jos Dickens, Anneke Van Gils, Anna Meeuws, Nelles Van Beurden
,Bernard Van Loon.

84



Bovenste rij: Jan Sprangers, onbekend, Frans Simons, Victor Leuze.

Middelste rij: Karel Schellekens, André Luyten, Toon Van Beek, Frans Verhoeven, André
Van Loon.

Onderste rij: Ben Van Loon, André Smolders, Axel Jacobs, Jos Hendrickx, Jos Hoefnagels.
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Schoolfoto 1946:

Klas van Meester Lode Van Beek, met 5de en 6de leerjaar. Volgende personen werden
herkend:

Links achteraan: Jos Moeskops, Jos Mertens, René Baelemans, Jan Van Eyndhoven, Jan
Poppeliers, Alexander Gijsemans, Jos Gouwy, Willy Verstraelen, Rie Van Eyndhoven, Jos
Maes, René Baelemans, Rie De Rijk, Frans Jonkers, Jos Leemans, Adri Snels, Gust Bax, Vic
Geenen, Wies Segers, Jos Van Beek.

Midden achteraan: Jan Leemans, Jos Timmermans, Staf Buyckx, Jos Jansens, Jan
Woestenburg, Jan Jansens, Jos Hermans, Mil Kin, Gust Wouters.

Rechts achteraan: Toon en Jan Moeskops, Jan Buyckx, Marcel Maggen, Karel Van Hees, Jos
Wouters, Alois Van Eyndhoven, Jaan Bols, Louis Van Raak, Rie Van Loon.
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Sint-Jan van Weelde-Straat tussen 1896 en
1951

door Laurent Woestenburg

De huidige Sint-Janskerk is oorspronkelijk gegroeid uit een kapel uit de veertiende
eeuw die op haar beurt wellicht al was voorafgegaan door een of ander houten kapelletje. Hoe
dan ook, de stenen kapel, - het koor van de huidige kerk!-, kwam er, omdat in dat gedeelte van
Weelde zich toch al vroeg een concentratie van bewoners had voorgedaan. Die moesten een
redelijk grote afstand lopen naar Sint-Michiel om daar de mis bij te wonen. Daarom richtten
zij een petitie tot hun bisschop, de toenmalige bisschop van Luik Engelbertus, om een kapel te
mogen bouwen waarin missen konden worden opgedragen. Deze gaf in 1347 de toestemming
om de kapel op te richten. Daarin mochten echter slechts zeer beperkt missen worden
gecelebreerd. Voor de rest moesten de inwoners van "de Straat" toch nog naar hun
parochiekerk Sint-Michiel. Het zou duren tot 1928 vooraleer, alweer op vraag van de ver
afwonenden, de kapel tot kerk kon worden vergroot om er volwaardige parochiediensten in te
organiseren. De eerste kapelaan (later pastoor) werd Louis Tubbax.

Welke oorspronkelijke Weeldenaar

die er al enige jaren op heefl zitten, heeft niet
deze pastoor Louis Tubbax gekend? Hij stond
niet alleen bekend als een sterke voorvechter
van een volwaardige Sint-Jansparochie waarin
de mensen van ter plaatse en van de verre
gehuchten Hegge, Schoot, Heikant, enz. hun
zondagsplicht konden vervullen, gedoopt
konden worden, konden trouwen en begraven
worden, maar hij was ook een zeer
geéngageerd waarnemer van al wat er in "zijn
parochie” gebeurde. Wel moest hijzelf
wachten tot 1928 vooraleer hij zijn intrek kon
nemen in de echte parochie Sint-Jan. Als
onderpastoor van Sint-Michiel leefde hij toch
al vele jaren daarvoor met de idee, dat wie 's
zondags naar de kapel kwamen, "zijn
parochianen" waren. Lounis Tubbax werd op 28
maart 1890 te Turnhout geboren. Op 31 mei
1914 werd hij priester gewijd. Hij werd
brancardier bij het Belgisch leger, werd
invalide verklaard en nam reeds op 28 oktober
1915 de taak van coadjutor op te Baarle-
Hertog. Vier jaar later, met name op 8 januari

Pastoor Lounis Tubbax
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1919, werd hij onderpastoor te Weelde en op 17 augustus 1927 kapelaan te Weelde.Dit zou
dus leiden tot de vergroting van de Sint-Janskapel tot de huidige kerk en het verzekeren van
alle diensten voor de inwoners van de Straat. Die pastoor Tubbax schreef in een soort
memoires op 117 bladzijden alles op wat er in de Sint-Jansparochie gebeurde gedurende de 32
jaar dat hij er als onderpastoor, kapelaan en pastoor de dienst verzorgde. In enkele
afleveringen willen wij u getuige laten zijn van de meest interessante gebeurtenissen van die
tijd. Daarvoor zullen wij de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk benaderen, maar zullen
wij voor de vlotte lectuur hier en daar de taal wel wat moeten aanpassen.

1896

Stel u voor, dat voor doopsels, het vormsel, de plechtige communie, huwelijken,
begrafenissen en allerlei andere kerkelijke plechtigheden, de huidige bewoners van de
parochie Sint-Jan aangewezen zouden zijn op de Sint-Michielskerk Het zou zelfs in onze tijd
van auto's en mooie wegen ervaren worden als een onoverkomelijk probleem. Dat is echter
nog maar klein bier in vergelijking met de situatie van de mensen die deze verplichting
hadden voor 1928, het jaar waarop de Sint-Janskerk de functie van een parochiekerk kreeg
toebedeeld. Toen moesten de mensen uit bijvoorbeeld de Hegge en het Schoot over slijkerige
wegen, die nauwelijks beter waren dan karsporen, te voet of op een krakkemikkige fiets door
weer en wind naar "het Kerkeneind" om een stukje hemel te verwerven. Dezelfde verplichting
gold ock voor de schoolkinderen. Ook zij sloften over de donkere, want niet verlichte, wegen
eerst naar de catechismusles in de Sint-Janskapel om na het verorberen van een paar koude
sneden brood (bijvoorbeeld bij de warme oven van de brouwerij De Zwaan) verder
schoolwaarts te trekken. Het was geen sinecuur dag in dag uit bij winter- en regentij verbeten
en meestal geschoeid met een paar sneeuwscheppende klompen deze onderneming te moeten
herhalen. Velen waren zowat een uur onderweg. Natte voeten, stukgestoten enkels, gebroken
klompenriemen en veel meer van dat fraais maakten 's avonds deel uit van het verslag aan
moeder. Geen wonder dus dat de bevolking van de verst afgelegen hoeken begonnen te
morren. Enkele dapperen namen het voortouw en organiseerden in 1896 een petitie. Hieronder
volgt de tekst van de petitie die toen bedoeld was voor kardinaal Goossens, aartsbisschop van
Mechelen. Wij hebben de tekst voor de leesbaarheid hier en daar lichtjes aangepast.

"Eminentie,

De ondergetekenden, allen inwoners der gemeente Weelde, nemen de eerbiedige vrijheid aan
zijn Fminentie het volgende schrijven mede te delen. De grootste helft der inwoners van
Weelde leeft op een tamelijk grote afstand van de kerk verwijderd: de gehuchten Straat en
Moleneind zijn op twintig minuten afstand gelegen en de gehuchten Heikant, Schoot en Hegge
van een half uur tot ten minste drie kwartier. Daarom gaat hel grootste gedeelte der bewoners
van de Hegge naar Poppel ter kerke, daar die afstand wat korter is.

De gemeente Weelde is in twee grote delen verdeeld, genaamd "de Kerk"” en "de Straat”. Deze
delen bestaan dan weer it kleinere gehuchien zoals die hierboven zijn vermeld. Deze laatste
hangen om zo le zeggen af van de Straat. De gemeente Weelde verkeert juist in dezelfde
toestand als de gemeente Ravels die pas geleden een tweede parochie heeft gekregen. Daarom
durven de ondergetekenden zijn Eminentie verzoeken om hun dezelfde grote gunst te willen
toestaan als hun geburen wit Ravels door hun ook een tweede parochie te schenken in de
Straat.Dit te meer daar er reeds een kapel bestaat die zeer goed geschikt is om als
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parochiekerk te dienen voor de helft van de gemeente. Om die beweegredenen steunend
verkeren de ondergetekenden in de grootste hoop dat zijn Eminentie hun verzoekschrift zal
onderzoeken en met een gunstig onthaal vereren."

In feite was het de bedoeling dat alle inwoners van de Straat deze petitie zouden
ondertekenen. Een aantal deden het, maar lang niet allen waren bereid er hun handtekening
onder te plaatsen. Pastoor Tubbax beschrijft dan het waarom hiervan.

" 7 E.Heer S.Jacobs was toen pastoor te Weelde. Hij was een heilige en verstandige priester,
maar ook een fijne diplomaat die oneindig veel goeds gedaan heeft te Weelde. Hij zag de
noodzakelijkheid ener tweede parochie niet in en streefde daarom steeds naar centralisatie in
en rond "de Kerk". Hij had lont geroken en was er meteen bij. De eerste ondertekenaars
trokken zich al terug en anderen durfden niet meer ondertekenen. Er kwam dus niets van in
huis, noch van het schrijven naar Mechelen, noch van de parochie”.

De Sint-Janskapel Weelde-Straat voor de vergroting

Tubbax voegt in een voetnoot een korte biografie van pastoor Jacobs aan zijn tekst toe.
Sylvanus Jacobs werd op 28 juni 1861 te Nieuwrode bij Aarschot geboren. Op 30 mei 1885
werd hij priester gewijd om op 12 september 1885 tot leraar te worden benoemd aan het
college van Geel. Reeds in 1887, op 25 april, werd hij onderpastoor te Weelde en op 21
augustus 1896 benoemde men hem er tot pastoor. Dat bleef hij tot 23 september 1926 toen hij
te Sint-Pieters-Rode werd benoemd. Daar stierf hij op 26 september 1947. De tekst van de
petitie bleef bewaard en werd in 1930 aan (de toenmalige Kapelaan) Louis Tubbax
overhandigd door het gemeenteraadslid Karel Bols-Haagen. En pastoor Tubbax vervolgt:

"De petitie tekent de gemoedstoestand van de "Straat”. De gedachte aan een nieuwe parochie
bleef smeulen. Doch daar werd zelden uiting aan gegeven. Toch, elk jaar op
Drievuldigheidszondag (met kapellekenskermis) en 's zondags na hei feest van Sint-Jan-
Baptist (24 juni) kwam die gedachte weer boven. Op die dagen werd de hoogmis in de kapel
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gezongen en vroegen de mensen zich verbaasd af, waarom dit niet elke zondag kon en mocht
geschieden. Er werd dan wel eens over gemopperd, er werden voornemens gemaakt, besluiten
genomen, er werd een glas gedronken op "de nieuwe parochie”, maar de zaak bleef zoals ze
was.De extra grote invioed en de fijne diplomatie van pastoor Jacobs zorgden er wel voor dat
alles rustig en kalm bleef™.

In de volgende aflevering zullen wij te lezen krijgen hoe er in 1926 plots verandering in de
situatie kwam,

Biografie van de Heilige Nicolaus Poppelius

door Marc Vermeeren

6. De beeltenis:

(Vervolg van het vorige nummer blz.41.) Na de marteldood van de Martelaren van
Gorcum wendden de inwoners van Gorcum zich tot de Gorcumse schilder Jan Tibout
Dirkzoon, met het verzoek afbeeldingen te maken van de martelaren. Hij voltooide in 1573,
het jaar na de marteldood, uit zijn herinnering en zijn sterk voorstellingsvermogen 15
afbeeldingen die de gelaatstrekken weergaven van de 15 martelaren die hij te Gorcum lang en
van nabij had gekend.

Lithografie uit de 19de eeuw van de Martelaren van Goreum
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Einde juli 1574 bevestigden drie geboren Gorcummers, namelijk Jan Janse Robertz,
pastoor van het dorpje Arkel, Simon Janse Cock, kapelaan van Gorcum en Willem Mathijs
zoon, burger van Gorcum, evenals broeder Jacobus van Gemert en broeder Paulus van 's-
Hertogenbosch, beiden uit het Minderbroedersklooster van Gorcum, dat de door Jan Tibout
Dirkzoon gemaakte portretten zeer goed getckend warcn en dat de martelaren zeer goed
herkenbaar waren. Later verklaarden broeder Philips van Brussel en Henric van Nes dat dit
inderdaad zo was.

Deze door zeven personen afgelegde verklaring heeft samen met de door Jan Tibout
Dirkzoon getekende portretten een belangrijk aktestuk uitgemaakt in het proces, dat van 1660
tot 1664 te Namen doorging in verband met het onderzoek van de mirakelen die aan de
Martelaren werden toegeschreven. Sommige auteurs vermoeden dat de originele portretten
getekend door Jan Tibout Dirkzoon van Namen uit naar Rome werden gezonden met het oog
op de zaligverklaring. In het Vaticaan zijn deze portretten echter niet terug te vinden.
Cormelius Musius, een geleerd priester uit Delft heeft voor de portretten prachtige Latijnse
verzen geschreven. Aangezien Musius zelf enkele maanden na de Martelaren van Gorcum op
10 december 1572 te Delft werd vermoord, moet Tibout zijn portretten reeds in 1572 voor het
grootste gedeelte hebben getekend. Het lofdicht dat Musius voor het portret van de Heilige
Nicolaus Poppelius dichtte luidt zo:

Servulus a populo per risum agnomine dictus
ob servitutem tam piam gavisus est

ut placide cum collega sociisque laborum
conveneral, sic morte dispar nec fuil.

WVan de in 1572 vervaardigde portretten zijn omstreeks 1615 door Jacobus Matham
staalgravures vervaardigd. Zijn bekwaamheid staat er borg voor dat hij de gelijkenis van de
tekeningen van Jan Tibout Dirkzoon volmaakt heeft overgenomen. Zoals de zaken nu staan
zijn de gravures van Matham de oudste portretten van de Martelaren van Gorcum. Al het
andere wat daarna is gemaakt (hetzij geschilderd, gegraveerd of getekend) is namaak en heeft
niet meer waarde dan een goede, slechte of soms zelfs belachelijke copie. Pater Boener gaf in
1623 een boekje uit over de Martelaren van Gorcum met enkele afbeeldingen en biografische
gegevens. Die afbeeldingen zijn niet de gravures die Jacobus Matham naar Tibout
vervaardigde maar copies daarvan, goede weliswaar, maar toch minder zorgvuldig gegraveerd
en in spiegelbeeld overgebracht. Dit wil zeggen dat de personen in plaats van naar links te
zien, naar rechts zijn gewend. De plaatjes van Boener zijn echter bijna steeds als oer-type
nagevolgd.

Jan Tibout Dirkzoon maakte van de Martelaren van Gorcum slechts 15 portretten.
Matham sneed omstreeks 1615 de vier ontbrekende portretten, namelijk van twee
premonstratensers en twee dominicanen bij. Of hij daarbij zijn fantasie de vrije loop liet of
inlichtingen kreeg van kloosters en ordebroeders is op dit moment nog niet duidelijk. Het staat
wel vast dat deze vier gravures nooit veel waardering hebben gekregen. Toen Pater Everardus
van de Water uit 's-Hertogenbosch, biechtvader van de Zwartzusters in Leuven, in 1620 aan
die zusters een reliquarium schonk, bevond zich daarin een reliek van de Martelaren van

01



Gorcum en de portretten van de 15 Martelaren diec Matham vervaardigd had. De lotgenoten
van Nicolaus Poppelius waren:

1. Nicolaes (Claes) Pieck, geboren op 23 augustus 1534 te Gorcum, franciscaan, gardiaan van
het Minderbroederklooster aan de Arkelstraat.

2. Hieronymus (Jeroen) van Weert, geboren rond 1522 te Weert, franciscaan, vicaris van het
klooster gan de Arkelstraat.

3. Leonardus (Lenaert) Vechel, geboren in 1527 te 's-Hertogenbosch, wereldheer, pastoor van
de Grote of St.-Maartenskerk te Gorcum.

4. Nicasius van Heeze, geboren rond 1522 te Heeze, franciscaan.

5. Nicolaas (Claes) Janszoon Willems van Poppel, geboren in 1532 te Poppel, wereldheer,
pastoor in Gorcum.

6. Godefridus (Govaert) van Melver, geboren rond 1512 te Mervelen bij St.Truiden,
franciscaan, koster van het klooster aan de Arkelstraat.

7. Wilhades (Willehad) de Deen, geboren rond 1482 in Holstein, franciscaan.

8. Theodorus (Dirck) van der Eem, geboren rond 1499 te Amersfoort, franciscaan, rector van
het Agnietenklooster in Gorcum.

9. Antonius (Antoon) de Weert, geboren rond 1523 te Weert, franciscaan.

10. Franciscus (Frangois) de Roye, geboren rond 1549 te Brussel, franciscaan.

I1. Antonius (Antoon) van Hoomaer, geboren te Hoornaar, franciscaan,

12. Petrus (Pieter) van Assche, geboren rond 1530 te Assche bij Brussel, franciscaner
lekebroeder.

13. Comelius (Comelis) van Wijk, geboren rond 1548 te Wijk bij Duurstede, franciscaner
lekebroeder.

14. Joannes (Jan) Lenaertsz. van Oosterwijk, geboren rond 1504 te Oosterwijk, augustijn,
rector van het Begijnhof aan de Haarstraat in Gorcum.

15. Godefridus (Govaert) van Duynen, geboren rond 1502 te Gorcum, wereldheer.

16. Joannes (Jan) van Keulen, dominicaan, pastoor van Hoornaar.

17. Adrianus (Adriaen) van Hilvarenbeek, geboren rond 1528 te Hilvarenbeek, norbertijn,
pastoor van Monster.

18. Jacobus (Jacques) Lacops, geboren rond 1541 te Oudenaarde, norbertijn, kapelaan te
Monster.

19, Andreas (Andries) Woutersz., geboren rond 1542, wereldheer, pastoor van Heinenoord,
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“heeren mr. Lenardt Vechel, canonick ende pastoor der collegiael parro-
chiekercke van Sincte Marten ende Sincte Vincent binnen Gorinchem™,

zoals vermeld in de archieven van Gorinchem; 1567 (stadsarch. inv.
nr. 383).

7. De relieken:

De ontzielde lichamen van de 19 bloedgetuigen werden de volgende nacht begraven
in dezelfde turfschuur waarin zij hun lot zo moedig hadden ondergaan. De teraardebestelling
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geschiedde vooral op aandrang van de stadssecretaris van Goreum, die nog in Den Briel
verbleef. De geruchten van hetgeen zich had afgespeeld waren al spoedig tot in Gorcum
doorgedrongen en vervulden de autoriteiten met afschuw. Vervolgens kwamen merkwaardige
verhalen in omloop. De martelaren zouden de hand hebben gehad in verscheidene
wonderdaden en op hun graf ontsproten wonderbloemen, zoals de theoloog Willem van Est
boekstaafde. Hij beschreef de gebeurtenissen nauwkeurig aan de hand van de verhalen van
zijn broer Rutger, die van nabij getuige was geweest van hetgeen zich in de Blauwe Toren had
afgespeeld. Ook had hij zich terdege op de hoogte gesteld van wat daarna volgde. Die speciale
belangstelling van de gebroeders van Est is wel verklaarbaar. Zij moeten de meeste martelaren
goed hebben gekend, in het bijzonder hun oom Nicolaas Pieck. Natuurlijk maakten de
gebeurtenissen van 1572 een diepe indruk op hen.

In 1615 gelukte het aan twee paters franciscanen de stoffelijke resten van de
gemartelden te vinden en zij namen de relieken uit piéteit mee naar Brussel waar ze met
eerbied werden vereerd. Die verering nam zo toe, dat de gelouterden ruim een eeuw na hun
dood, op 14 november 1675, werden =zalig verklaard, waama op 29 juni 1867 de
heiligverklaring door Paus Pius [X volgde. Ze kregen bekendheid onder de naam: "Martelaren
van Gorcum”, naar de stad, waarmee 15 van de 19 geestelijken een band hadden. Een deel van
de relikwieén van de martelaren werden in 1937 overgebracht naar de 100 jaar oude R.K kerk
aan de Haarstraat in Gorcum. De relieken werden geborgen in een zilveren schrijn.

Een in die zelfde tijd aangebrachte serie gebrandschilderde ramen van de hand van de
glazenier pater Humbertus Randag O.F.M. bracht op kleurige wijze de historie van de
martelaren van de stad, waarmee de meesten zo verbonden waren, in beeld. Na de sluiting van
het kerkgebouw kreeg de reliekschrijn een ereplaats in de R.K kerk aan de Wijnkoperstraat.

De kolossale gebrandschilderde ramen werden in 1984 verwijderd en opgeslagen,
waarna het aan de eredienst onttrokken kerkgebouw aan de Haarstraat een woonbestemming
kreeg. In tegenstelling tot Gorcum, heeft Den Briel zich ontwikkeld tot een bedevaartoord.
Vooral in de periode tussen de beide wereldoorlogen trokken jaarlijks talrijke groepen
pelgrims ter bedevaart om de zo zeer tot de verbeelding sprekende martelaren van vaderlandse
bodem te vereren in de omgeving, waar zij de dood vonden. De relikwiegn die door de Paters
Franciscanen in Brussel werden bewaard, werden toen hun klovsier moest worden afgebroken
wegens de aanleg van grote boulevards in het centrum van de stad en de oprichting van het
Beursgebouw (1864-1871) overgebracht naar de nabijgelegen Sint Niklaaskerk waar ze zich nu

nog steeds bevinden.

De relikwieén van de Martelaren van Goreum worden daar bewaard in een schrijn van
verguld koper dat in 1868 vervaardigd werd door Hollner, uit Kempen in Duitsland. Het
schilderij dat tegenover het schrijn werd geplaatst, verbeeldt de laatste communie van de
Martelaren van Gorcum. Het werd door B.Stallaert in het jaar 1918 geschilderd.
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In het midden van de 16de eeuw was Gorcum een rustig stadje, gelegen aan de
Merwede en aan de rand van het graafschap Holland. De stadsmuur bood bescherming aan de
ongeveer 5000 inwoners. Het bestuur was in handen van een betrekkelijke kleine kring van
ingezetenen, die behoorden tot de meest vooraanstaande geslachten van Gorcum. Hoog boven
de huizen uit rees de St.-Janstoren, welke behoorde bij de grote middeleeuwse kerk. Het
kerkelijk leven nam een belangrijke plaats in. De parochiekerk was toegewijd aan de
stadspatroon St.Maarten. Aan deze kerk was een kapittel verbonden, bestaande uit twaalf
eerbiedwaardige kanunniken. Bij het Begijnhof aan de Haarstraat stond de Begijnenkerk en
aan de Arkelstraat de St.-Nicolaas- of Heilige-Geestkapel, maar die zou toen al niet meer voor
de eredienst in gebruik zijn geweest. Verder telde de stad nog enige kapellen, zoals de Onze-
Lieve-Vrouwekapel bij de Kanselpoort, alsmede de Gasthuiskerk aan de Gasthuisstraat, het
Agnietenklooster voor vrouwelijke religieuzen bij het Zusterhuis en het
Minderbroederklooster aan de Arkelstraat, waar franciscaner monniken een godvruchtig leven
leidden volgens de regels van Franciscus van Assisi,

Klarel V deed in 1555 afstand van de troon als heer der Nederlanden en een jaar later
als koning van Spanje. Zijn zoon Philips volgde hem in deze waardigheden op. Opgehouden
door een oorlog met Frankrijk, verliet Philips II in 1559 voorgoed de Nederlanden, waar hij
het bestuur overliet aan zijn halfzuster Margaretha van Parma als landvoogdes. De regering
van Philips 1l wekte grote ontevredenheid door het absolutistische karakter, zonder rekening te
houden met de overgeleverde rechten van de onderdanen. De edelen voelden zich gepasseerd,
omdat zij in hun ogen te weinig bij de staatszaken werden betrokken, terwijl vreemdelingen -
zoals Granvelle- grote invloed hadden op het bestuur.

De voornaamste raadgever van de landvoogdes was de bisschop van Atrecht, Antoine
de Perrenot, heer van Granvelle. Enkele jaren na de in 1559 afgekondigde nieuwe organisatie
van de bisdommen, kreeg hij het belangrijke aartsbisdom Mechelen toebedeeld. Er kwamen
toen 18 bisdommen, waarvan er drie tot aartsbisdom waren verheven. Die kerkelijke
reorganisatie zette vooral kwaad bloed bij de hoge adel, omdat voortaan uitsluitend een
gepromoveerde theoloog voor een bisschopszetel in aanmerking kwam. Deze bepaling
schakelde in feite de adel hiervoor uit. Devoot katholiek als hij was, had Philips Il het vaste
voornemen de afwijkingen in de geloofsleer te vuur en te zwaard te bestrijden. Het volk
verzette zich tegen de strenge voorschriften gericht tegen de ketterij en de daaruit
voortvloeiende gerechtelijke vonnissen.

Een verbond van lagere edelen bood in 1566 een smeekschrift aan de landvoogdes
aan, waarbij opheffing van de geloofsvervolging werd gevraagd. Bij deze gelegenheid zou de
hooggeplaatste Karel van Barlaymont smalend hebben gezegd: "Ce ne sont que des gueux"
(het zijn maar bedelaars), waaraan de latere erenaam “"geuzen" zou zijn ontleend. Alom
heerste ontevredenheid en het verzet tegen het wettige gezag nam hand over hand toe. Het
volk keerde zich vooral tegen de staatskerk en haar dienaren, de priesters en kloosterlingen,
daarmee de autoriteiten op een gevoelige wijze treffend. In 1566 begon in calvinistische
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haarden nabij Doornik de beeldenstorm, welke in noordelijke richting over het land trok. Ook
de Gorcumse kerken en kloosters hadden van vernielingen te lijden.

Om orde op zaken te stellen zond Philips II zijn bekwame veldheer Ferdinand
Alvarez de Toledo, hertog van Alva, met een leger van 10.000 man naar de opstandige
Nederlandse gewesten. Hij volgde de op verzoening aansturende Margaretha van Parma als
landvoogd op. Velen vertrouwden het niet en namen de wijk, zoals de prins van Oranje, die
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht was, daarmee zijn functie op het spel zettend. Hij
zou een leidende rol in het verzet tegen het Spaanse gezag gaan spelen.

De onverzettelijke Alva stelde o.m. de Raad van Beroerten in. een bijzondere
rechtbank om de deelnemers aan de troebelen te vonnissen; vanwege de vele doodstraffen,
kreeg de raad de bijnaam Bloedraad. Tot de met verbanning veroordeelden behoorden o.a.
ruim 60 Gorcummers, onder wie de vroegere burgemeester Adriaen van den Heuvel wegens
zijn openlijke sympathieén voor de nieuwe religie. Een 80 jaar durende oorlog volgde. Ook de
hervormingen op het gebied van het belastingstelsel, zoals de invoering van de Tiende
Penning, een heffing van 10% bij iedere verkoop van roerende, en die van 5% bij onroerende
goederen, droegen bepaald niet bij tot Alva's populariteit. Deze belastingen vormden
belemmerende factoren voor de handel en stuitten derhalve op fel verzet van de stedelijke
bestuurders.

Een openlijke strijd van
de op revolutie  beluste
heethoofden leek onvermijdelijk.
Gevluchte geuzen, die buitengaats
een  zeeroversbestaan  leidden
onder aanvoering van de beruchte
graaf Willem van der Marck, heer
van Lumey, vielen op 1 april 1572
plunderend Den Briel binnen. Zij
hielden de stad bezet voor de
Prins wvan Oranje. Aan de
inneming van Den Briel nam ook
Marinus Brandt deel en het was
deze persoon, die op 26 juni 1572
met dertien schepen en 150 man
krijgsvolk naar Gorcum opzeilde.
Die geuzenkapitein stond niet
bepaald gunstig bekend.

Gravure van het kasteel de Blauwe Toren door J.
Schijnvoet. Karel de Stoute zou dit slot in 1461 heb-
ben laten bouwen; tussen 1580 en 1590 werd het af-
gebroken in verband met de aanleg van de wallen.

Bij de nadering van de geuzenvloot hadden de geestelijken uit de stad en een aantal

getrouwe burgers hun toeviucht gezocht in de Blauwe Toren, de dwangburcht aan de
Merwede. Zij wisten maar al te goed wat elders was geschied en namen het zekere voor het
onzekere. In de toren had de vertegenwoordiger van de landsheer in Gorcum, de drossaard
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Caspar Turck, zich met een 20-tal soldaten verschanst. Het gistte in de stad. Onder druk van
het opdringende volk koos het stadsbestuur de zijde van de opstandelingen.

Bij de Kanselpoort, in die tijd staande in de Westwagenstraat ter hoogte van de
Hazewindhondstraat, haalde het volk Marinus Brandt en zijn woeste horden ongestoord als
helden binnen de stadsmuur. De geuzen trokken op naar de Blauwe Toren, maar de drossaard
wilde niet wijken. Hij deed zijn plicht cn verdedigde het hechte bouwwerk tot het uitersie, De
bevelhebber was met de weinige manschappen die hem ten dienste stonden nauwelijks in staat
de burcht te verdedigen tegen de overmacht onder aanvoering van Marinus Brandt. In de
vroege ochtend van vrijdag 27 juni 1572 viel de Blauwe Toren, symbool van het wettige
gezag, ten prooi aan de geuzen.

Na een jarenlange vervolging van protestanten, kwam een einde aan de
gewetensdrang. Nu waren de rollen omgedraaid. Net als in 1945 na de Duitse bezetting het
geval was, laaiden wraakacties op. De toegezegde aftocht voor alle belegerden in de Blauwe
Toren bleek een loze belofte. Wel kwamen de burgers vrij, maar dat was niet het geval met de
geestelijken die wreed werden behandeld en ruim een week in de sombere kerkers van de
Blauwe Toren werden gevangen gehouden. Zoals eerder reeds uiteengezet werden de
gevangenen naar Den Briel gebracht waar op boosaardige wijze de spot met hen gedreven
werd. Intussen was de als verdraagzaam bekend staande prins van Oranje ingelicht over
hetgeen zich in Gorcum had afgespeeld. Hij gebood onmiddellijk niet te discrimeren en de
geestelijken ongemoeid te laten en ze gelijke rechten te geven als alle burgers. Een afschrift
van het prinselijke bevel werd door stadssecretaris Splinter . Vervoorn met spoed overgebracht
naar de brute Lumey in Den Briel, maar deze trok zich daarvan niets aan, omdat het bericht
hem slechts in afschrift bereikte. Bovendien beviel de aanmatigende toon van het vrijgeleide
van de secretaris, dat door Marinus Brandt was verstrekt, hem helemaal niet.

In plaats van te worden vrijgelaten, waartoe invloedrijke familieleden pogingen
ondernamen, bleven de geestelijken gevangen. Op de dertiende dag van hun martelgang
begonnen de gevangenen in de vroege uren van woensdag 9 juli 1572 aan hun laatste tocht. Ze
werden door hun beulen voortgedreven naar het verwoeste klooster in Rugge buiten Den
Briel. Aan de balken van de in de nabijheid staande turfschuur werden de 17 priesters en twee
broeders lafhartiz opgehangen om wille van hun standvastigheid in het geloof:
geloofsverzaking zou hun redding hebben betekend, maar onverschrokken verkozen zij de
martelaarskroon. Toch waren er met de dood voor ogen vier door de kniegn gegaan. Het
schaamteloze schouwspel in Gorcum en Den Briel moet als een zwarte bladzijde in de historie
worden aangemerkt. De revolutionaire geuzen, helden van het eerste uur der vrijheid,
gedroegen zich hier beslist niet als helden. Hun machtswellust ging zover, dat zij zich te
buiten gingen aan het mishandelen van onschuldige dienaren van de kerk. Helaas leert de
geschiedenis dat elke omwenteling slachtoffers eist,

In de volgende afleveringen zullen wij vertellen over de naam van Nicolaus Poppelius, over

de twist tussen Poppel en Weelde i.v.m. zijn geboorteplaats en over het werk van vroegere
geschiedschrijvers.

96






Afgiftekantoon 2380 Ravels 1 / Verantwoordslike uiigever: Laurent Woestenburg Baatrijs van Nazarsthizan 2 2387 Ravels Popos)



