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Lidmaatschap

Voor 20 euro bent u lid van onze Heemkunde- en Erfgoedvereniging.

Ere-lid kunt u zijn voor een jaarbijdrage van 30 euro.

(Onze vereniging kent enkel het systeem van gezinslidmaatschap?)

U ontvangt 4 x per jaar een nummer van tijdschrift “De Drie Goddelijke Deugden”.

Ook hebben leden en hun gezin steeds gratis toegang-tot Museum Aan de Grens in “ ‘t Kaske” te Poppel.
Tevens kan er aan de meeste activiteiten van onze Vereniging gratis worden deelgenomen.

Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks kenbaar gemaakt worden voor 1 december.

Voorradige publicaties

Steeds op aanvraag te bekomen. Zie contactgegevens.

Foto voorblad:
Reconstructie van “Den Dodendraad” op het Gel in Zondereigen.
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Voorwoord

We zullen er dit jaar niet om heen kunnen de Eerste Wereldoorlog wordt bewust herdacht 100 jaar na 1914.
Onze kring heeft reeds deze herdenking ingezet met de Erfgoeddag van april laatstleden. De
Dodendraadfietsroute werd toen voor het eerst gefietst. Eerder werd in november vorig jaar de
Dodendraadwandelroute in en om Zondereigen voor het eerst gewandeld. Van beide routes kan u bij ons in het
museum gratis een exemplaar ophalen zolang de voorraad strekt. Verder zullen wij medio 2015 een
tentoonstelling opzetten met onze vrienden uit Goirle waarbij we het dagelijkse leven van de mensen aan
weerskanten van de grens zullen toelichten tegen de achtergrond van de internationale gebeurtenissen. Zoals
jullie allemaal weten hadden de mensen in Goirle of Ravels geen contact tijdens deze ruim vier jaar durende
wereldoorlog en wisten ze van elkaar niet hoe men het allemaal rooide.

Sommigen verdedigen de opinie dat de wapenstilstand van 11 november 1918 moet herdacht worden. In ieder
geval is er niets feestelijk te vieren met het begin van een wereldoorlog. Alhoewel er destijds toch gejuich en
grootspraak was in de verschillende parlementen en bevolkingen van de'landen die betrokken geraakten in deze
alles verslindende oorlog.

Deze Wapenstilstand markeert het einde van een oorlog en implicéert dat er een winnaar en een verliezer is.
Verder wordt men ook bestempeld met de begrippen “goeden”.en “slechten”, “zwarten” en “witten”
enzoverder. Helaas wordt de gruwel van de oorlog wel degelijk'\verdeeld onder alle partijen en zijn er dus geen
winnaars of verliezers. Meestal zijn er enkel gedupeerden’en dievindt men in de rangen van de gewone mensen

en de zwakkeren.

Men heeft vanzelfsprekend geen ongelijk om de buitengewoon pijnlijke fasen te herdenken van de langdurige
loopgravenoorlog, waar onnoemelijk veel strijders op-de proef werden gesteld. Het is nuttig om het menselijk
gedrag onder extreme tegenspoedonder de aandacht te brengen. Het is een les voor allen die ten overstaan van
de moeilijkheden van het leven zich laten ontmoedigen.

Op dit ogenblik beseffen we het missehienniet maar we kunnen niet ontkennen dat er opnieuw golven van
nationalisme overal opduiken. Ik hoop dat onze internationale leiders hun lessen hebben getrokken uit de
aanleiding en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Nationalisme, commercieel- economische rivaliteiten en
verschillende ideologieén hebben voorrang genomen op de samenwerkende strekkingen, de samenhorigheid en
de sociale vrede. Aldus veroorzaakt men voldoende voorwaarden om de openbare opinie te mobiliseren voor
een gewapende oplossing van een conflict. De bewijzen hiervan ziet, hoort en leest men dagelijks in het nieuws
met de meest gruwelijke beelden er bovenop.

Internationaal zijn er voldoende instanties om de wereld te “redden”. Laat ons hopen dat zij de spanningen
kunnen verminderen zodat conflicten vermeden worden. Op een bescheiden wijze kunnen wij hier een bijdrage
aan leveren door als burger zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Voor dit burgerschap heeft men eeuwen
gevochten. Nu heeft men reeds meer dan een eeuw burgerrechten (in sommigen landen al 2 eeuwen) en men is
vergeten dat het eenvoudig samengevat gaat over vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Tegenwoordig is men
die strijd vergeten en kent men alleen nog vrijheid en gelijkheid. Het derde verworven recht is tanende. Daarvan
zie je voldoende bewijzen in de samenleving waar de solidariteit traag maar zeker verloren gaat. Laat ons hopen
op een altijddurende wereldvrede en voor ieder gelijke mensenrechten.
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Lief en leed

Onze deelneming betuigen wij bij het overlijden van:

Jos Van Gils echtgenoot van Phil Walschots,

Louis Hendrickx echtgenoot van Elisa Buyckx op 20 april 2014,

Maria Vloemans weduwe van Jan Van Eyndhoven op 16 maart 2014,
Stefanie Van Gils echtgenote van Bernard Van Gils op 7 maart 2014,
Frans Poppeliers echtgenoot van May Haagen op 23 april 2014,

Jos Van Der Voort.

Om zeker te zijn dat we niemand vergeten te vermelden, vragen wi
de bestuursleden, email of post gericht aan: NI'CO/% e

C

p de’ hoogte te brengen via één van
orp 64, 2382 te Poppel.

Vv

Kapelletjes en Heiligenbeeldjqﬁ?\We bBerderijen te Poppel

eres)

Ze plaatsten in een nis aan een sch ) s een beeldje van de Heilige Maagd, Sint-Isidorus of een
andere heilige.
Enkele voorbeelden van deze laatste categorie vinden we aan de steenweg op Baarle bij de oude boerderij van

Wies Caers en een beetje verder te et voetbalveld bij de familie Pluym.

Steenweg Baarle: Wies Caers en boerderij Pluym. Aarle: Jos Verhaeren
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Verder vinden we in Aarle bij Jos Verhaeren, J. Timmermans, Restaurant Barabas en aan het bruggetje bij Jos
Versteynen ook verschillende beeldjes.

Aarle: J. Timmermans, Restaurant Barabas

Ook op de hoek van het Dorp en de Joelestraat in de gevel va

Joelestraat: Jaan Damen; Trier: Van Akeren; Tilburgseweg: Jan Marijnissen en Maarle 25

In de Pastorijstraat bevond zich vroeger de Cot6peratieve Melkerij van Poppel: Sint- Willebrord. Hier stond op
een sokkel aan de voorgevel Sint-Willibrordus. Toen de melkerij op hield te bestaan, werd het gebouw verkocht
en verbouwd tot twee woningen. Sint-Willibrordus verhuisde naar de nis boven het portaal van de kerk. Bij het
bouwen van de nieuwe kleuterschool (1995) tegenover de kerk werd Sint-Jozef teruggeplaatst. Hij is de
patroonheilige van de vroegere meisjes-en kleuterschool.
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Pastorijstraat: sokkel oude melkerij Kerk: Sint-Willibrordus Sint-Jozef

In de Vondstraat staat boven de ingangsdeur Sint-Anna (moeder van Onze-<Lieve-Vrouw) met het kindje Jezus.Dit
verwijst naar de vroegere Huishoudschool met internaat. In het Sint-Annainstituut hebben veel Poppelse en
buitendorpse jongedames leren koken, naaien, wassen, strijken..... orp vinden we nog bij Frituur Bax,
Maarle bij de Oud-Baeyenshoeve en aan de Mierdsedijk bij de w kantoren van de Boerenbond

(tegenwoordig AVEVE) verscheidene beeldjes.

 PU——

Dorp: frituur Bax; Maarle: Oud-Baeyenshoeve en Mierdsedijk: woning bij Boerenbondkantoor.

Het beeldje van Sint-Isidorus kwam ik meermaals tegen. Het leven van Isidorus van Madrid (geboren circa 1070
en overleden op 15 mei 1130). Hij wordt beschouwd als de beschermheilige van de landbouwers en wordt in de
volksmond vermeld als Isidoor. In vrijwel elk bisdom wordt deze heilige gevierd in april of mei. Hij was een zoon
van een landarbeider. Zijn vader was in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij trad in
het huwelijk met de later heilig verklaarde Santa de la Cabeza. Het vroege overlijden van één hunner kinderen
spoorde het koppel aan tot een zeer vrome levenswijze, zeer tegen de zin van zijn collega’s. Want bidden deed
je op zondag in de kerk en niet op het land of tijdens je werk. Zij deden hun beklag bij hun heer en deze hield
Isidorus stiekem in het oog. Toen zag de herenboer een wonder: tijdens de gebedsstonden van Isidorus
ploegden engelen met de ossen het land. Een andere keer liet de horige een bron ontspringen. Hij gaf weg aan
de minderbedeelden wat hij kon missen. Hierdoor werd Isidorus al tijdens zijn leven als een heilige beschouwd.
Zijn heiligverklaring heeft echter vijf eeuwen geduurd, ondanks dat hij onder de Europese boerenstand al wijd en
zijd vereerd werd. Onderpastoor Uydens was een Mariavereerder. Zo vatte hij het idee op om in iedere wijk of
gehucht van Poppel een veldkapelletje te laten plaatsen. Een metser werd aangesproken en geld werd bij de
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buurtbewoners. Gust Willemse bouwde het merendeel van deze kapelletjes. Ik maakte er een fietstocht langs.
Het eerste waar ik stopte, was het kapelletje aan de kruising van de Kleine Vond met de Kabienstraat. Dit
kapelletje werd gebouwd ter herinnering van het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond (KVLV) 1911-1936.
Voor het 50-jarig jubileum (1911-1961) werd een herdenkingsplaat geplaatst. De Boerinnenbondleden
onderhouden deze veldkapel. Dit kapelletje hoorde bij de Dorpsstraat. In de meimaand werd er elke dag het
Rozenhoedje (één paternoster rond) gebeden. Dit deed men ook bij de andere kapelletjes. leder kapelletje had
zijn vaste voorbidder en die kende heel “de litanie van alle heiligen” en er zijn heel veel heiligen! Het gebed werd
steeds afgesloten met een Marialied zoals “Het wemelt in de mei van blonde kleinen rondom de veldkapel...” of
“Waar men gaat langs Vlaamse wegen...”. De jeugd van onze straat (Dorpsstraat) werd van thuis uit verplicht om
te gaan bidden. Wij vonden dat niet zo erg omdat er aan de overkant van het kapelletje een droge diepe gracht
was waar we voor en na het bidden naar hartenlust konden ravotten en kattenkwaad uithalen.

Het volgende kapelletje bevindt zich op de hoek van Steenweg op Weelde en Heesdijk. Jantje Fiets
(Timmermans) schonk de grond. Jantje had die bijnaam omdat destijds fietsen zeldzaam waren en luchtbanden
zeer duur had hij zelf een fiets in elkaar geknutseld met houten wielen. Jan was zeer vroom en mocht van de

Kapelletje hoek Vond-Kabienstraat Louis Devue bezig met de versiering

Zo fietste ik verder langs de kruising van Kr n-en Mierdsedijk waar een scheefgezakt kapelletje zich staande
houdt. De coniferen en de aanplant'xond de heiligdommetjes worden onderhouden door gemeentearbeiders en
zij schilderen ze elk jaar weer mooi wit:

i
1) snikin g oS

Hoek Steenweg op Weelde-Heesdijk Hoek Krommendijk-Mierdsedijk
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In Hulsel achter Gerd Verberk-stalinrichting (VSI) vinden we een voorover staand kapelletje. Niet alle
Mariabeelden hebben dezelfde vorm of kleur. Er zijn grote en kleine met meestal een wit-blauwe kleurvoering
en af en toe een mooi gekleurde. In Poppel bevindt er zich in de bossen zelfs een Zwarte Madonna.

Deze staat achteraf een kruising Tilburgse-Poppelse Molenweg. De buurtbewoners noemen deze weg
“Broekenweg” naar de familie Van Den Broek die op de hoek van deze straat woonde. Het staat een beetje
verdoken in het groen en heeft een aparte bouwstijl. Vroeger stond dit kapelletje op de hoek van de
Tilburgseweg met de Zandkuilstraat. De betegelde weg ligt er nog gedeeltelijk achter de bushalte. Het kapelletje
was toen groter met een altaar ervoor. Bij de jaarlijkse processie werd hier halt gehouden en werden de
gelovigen met de monstrans gezegend. Er bevindt zich dus een Zwarte Madonna in de kapel. Zij is geschonken
door een in de buurt wonende familie Mes. De Zwarte Madonna gaat terug op een zinsnede uit de Bijbel
(Hooglied1,5-6) : “Ik ben zwart maar lieflijk”. Dit slaat op de bruid van Salomo de Koningin van Sheba.

bij Verberk

o i |

Het kapeIIetI

% R W
Hoek Tilburgseweg- Zandkuilstraat.  Kapelletje in het bos t.h.v. Tilourgseweg Poppelse Molenweg met
Zwarte Madonna

Op 4 mei 2014 was het kapelletje leeg en het glas gebroken.
Mijn volgende halte is hoek Zandkuilstraat- Beekseweg. Het beeldje is recent gerestaureerd en de kapel bevindt

zich op grond van onze vereniging Heemkunde-en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius. Mijn tocht ging verder
naar de splitsing Steenweg op Baarle en Aarledijk waar zich weer zo’n mooi kapelletje bevindt. De versiering is
steeds door de buurtbewoners uitgevoerd met mooi gekleurde papieren slingers. Tegenwoordig gebruikt men
plastieken sierlinten en iedere buurt heeft zijn slingers aangeschaft die meerdere jaren te gebruiken zijn .

6
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Net voor de grens met Baarle-Nassau langs de Steenweg op Baarle aan het bruggetje staat een meermaals
verstevigd kapelletje omdat het steeds verzakte. Verder fietsend naar Aarle door de velden zien we ter hoogte
van de kruising Aarle-Voortjesweg een volgen goed onderhouden kapelletje. Het is tijJdens de maand mei een
mooie gewoonte om aan enkele kapelletjes een gebedsstonde te houden. Te Maarle vindt men op de hoek met
de Voortjesweg een volgend kapelletje. Mieke Versteynen uit Maarle woonde hier niet ver vandaan. Ze had een
doos kaarsjes gekregen. Ze vroeg zich af wat ze hier mee aan moest en ze zette er enkele in het kapelletje van
Rovert (Beekseweg), als ze even later terugkwam waren de kaarsjes weg. “Wie zou nu zo’n kaarsjes toch
stelen?” Ze plaatste de overige aan het kapelletje Maarle-Voortjesweg zodat ze van thuis uit in het oog kon
houden en zien branden.
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Kapelletje aan de grens met Baarle-Nassau (Stwg. Op Baarle) Aarle-Voortjesweg

Aan de Mierdsedijk tegenover de oude witte woningen van de Boerenbond vindt men in rode steen
opgetrokken kapel, gebouwd rond 1925 en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Middelares. Ze werd opgericht bij
de vestiging van het Proefbedrijf van de Belgische Boerenbond te Poppel. Wat mij bij al deze kapellen opviel,
was dat ze gebouwd waren op een driehoekig stuk grond.

7
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Weet je dat er in het overbekende kappelletje op Rovert (Beekseweg) meerdere heiligen worden aanroepen. Er
bevindt zich hier ook een Mariabeeld waar regelmatig een kaarsje wordt ontstoken.

In het gehucht Nieuwkerk staat de Sint-Janskapel. Deze kapel bevindt zich juist op Belgisch grondgebied. Vroeger
tijdens de Reformatie bevond zich hier een schuurkerk voor de Goirlese katholieken. Een deel van het
fundament van die schuurkerk bevindt zich onder een hoek van het huidige kapelletje.

Pl g

ek Maarle-Voortjesweg

Ho

Binnenzicht Rovert Nieuwkerk: Sint-Janskapel verscholen in het groen
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De Verdwenen Kapelletjes:

In de tuin van de familie Van Beurden, het ouderlijk huis van Monseigneur Van Beurden in het Dorp
(tegenwoordig frituur Bax) stond dit kapelletje waar de bisschop met vakantie regelmatig bad.

Langs het bospad van Poppel naar Hilvarenbeek stond vroeger ook een boskapel. Het was een houtenkapelletje
op een houten paal. De buurtbewoners onderhielden het. Maar bij het ouder worden van deze buurtbewoners
verhuisden ze naar het dorp en geraakte het kapelletje in verval en zo verdween het stillekes. Helaas heb ik hier
geen foto van gevonden.

In Overbroek niet ver van de woning van Mieke De Vet stond ook een kapelletje. Het Mariabeeldje stond achter
glas met tralies ervoor. In de herfst was er gedragen door de wind een verwelkt bloemetje tussen de tralies en
het glas terecht gekomen. In mei het jaar erop begon dit bloemetje plots te bloeien. Mieke sprak van een
mirakel. Vele mensen gingen op deze plaats gunsten afsmeken bij Onze-Lieve-Vrouw. Tegenwoordig staat er een
electriciteitscabine.

e

Kapelletje ouderlijk huis Mgr. Van Beurden Kapelletje Overbroek: Mieke De Vet

Een oude gewoonte naar een verhaal van Mieke. Als er in Overbroek iemand stierf, werd het lijk met paard en
kipkar opgehaald. Op de kar werd stro gelegd, zogenaamd “het lijkstro” om de schokken op te vangen. Zo’n kar
had grote houten wielen en dokkerde hard over de weg. Zo reed men tot aan het gemeentehuis waar de pastoor
met de kwispel in de hand de dragers stond op te wachten. De pastoor zegende de kist met wijwater. Daarbij
vielen er steeds enkele druppels wijwater op het stro en vervoerde men steeds alleen de overledenen met deze
kar en verbrande men dit stro steeds bij het kapelletje op Overbroek bij Mieke De Vet om alle geesten te
verjagen. Het stro mocht voor niets anders gebruikt worden omdat dat ongeluk zou brengen. Na het zegenen
van de kist droegen de dragers ze naar de kerk. De dragers liepen in een bepaalde volgorde. Namenlijk die het
dichtst bij de overledene woonde ging voorop, dan de volgende buurman enzoverder. Het moesten alle mannen
zijn.
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Een ander verdwenen kapelletje bevond zich in de tuin van de boerderij van Rie Franken op de hoek van de
Grote Vond. Nu “Men Stalleke” genoemd. Het is na de verkoop van de eigendom gesloopt. De zeldzamen
natuursteen onderaan op de foto vertoont een kruis en zou afkomstig zijn uit Postel. Tegenwoordig bevindt deze
zich in het archief van de Heemkunde-en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius.

peme—
ik

egen Mierdsdi

Het Kaske op @ g-Tilburgsew

In het Nieuwsblad van het Zuiden (1969) lezen we het volgend

niet wijden. Brustum is een apart
waarin men een lapje stof dat op
te laten werken . Er worden vreem en over verteld waarbij drijven, bruisen en zinken; over genezing,
hoop op herstel en, dood beslissen. “Echt waar” zegt een ouderling, mijn vader is er zelf geweest; die had een
zuster. Haar lapje stof zonk als een baksteen en ze was binnen het jaar dood. “Allemaal superstitie” onderbrak
hem zijn vrouw. De Poppelse Maagdenkapel is afgebroken. De vloer van hardgebakken tegels en een
randversiering kwam terecht in een woning in het Dorp.

Vroeger stond er waar nu het Museum is van de Heemkunde-en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius (oud
gemeentehuis) een Kaske. Dit was een kapelletje met de beelden van Onze-Lieve-Vrouw, de Heilige Joachim en
de Heilige Anna. Op deze unieke foto van rond 1900 ziet men links en rechts de aarden wegen die leiden naar
respectievelijk Tilburg en Mierde.

Op meerdere plaatsen trof men kleinere houten kapelletjes aan, deze waren opgehangen aan een houten paal
of boom zoals o.a. in Aarle, Hondseinde en op de draai van de Pastorijstraat met de Trier. Dit laatste wordt in de
meimaand mooi versierd teruggeplaatst. Al de anderen zijn helaas verdwenen.

10
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Op het kerkhof en in de Kleine Vond bij Frans Willems (zeer oud beeld) vond ik nog twee Mariabeelden:

_ 3Sal
Mariabeeldje op het kerkhof Fr

Op het bidprentje van onderpastoor A. Uydens lezen we: “Mo t e Mariakapelletjese langs de wegen
van uw dorp een aanbeveling zijn bij onze Hemelse Moe

Hier sluit ik mijn trektocht en opzoekingen af met at het toch wel de moeite loont om eens langs
deze oude hoeven te fietsen en een al dan niet en is” te ontdekken. Bij de kapelletjes kan men naar
aloude gewoonte even stil staan en misschi gegroetje prevelen.

Nadere informatie vindt u in het um Aanh de Grens in ‘t Kaske (oud gemeentehuis Poppel).

Dit is zeker aan te bevelen!
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Doodsprentje Onderpastoor Uydens Kerk van Poppel met spiegelbeld van Jos Verheyen
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? Heemkunde Quiz ?

De oplossing van onze Heemkunde Quiz is: Dr. Amandus Van Baelen

Met de winnaar nemen wij deze zomer contact op voor de overhandiging van zijn/haar prijs.
Hij of zij zal in het tijdschrift van september bekend gemaakt worden. Dus het blijft nog even spannend!

“Acht jaar student” door Dr. A. Van Baelen

12
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Wat verdwijnt:

Acheerkarnt
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Werlgo
B Miskidlvbnrk
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Terugblik op onze Activiteiten

Ledenfeest 2014

Openingsrede door Bas Van Haeren, bestuurslid
Een avond als deze, waar we op een feestelijke en ijze bij elkaar zijn,

is een goede gelegenheid om het afgelopen jaari ering te roepen

en vooruit te kijken naar de toekomst.

Wat is er het afgelopen jaar op on

Voortvarend als we zijn hebben
nl. het Heemkundig Erfgoed te bew waren en inventariseren.

Niet alle activiteiten zijn naar ieders interesse. Dat is heel moeilijk ook!
Maar toch zijn onze bedoelingen en is ons gezamenlijk doel hetzelfde. Niet?

De afgelopen paar jaar trachten we door onze activiteiten een grotere groep leden en potentiele leden aan te
spreken.

Denken we daarbij aan de openstelling van ons Archief en Documentatiecentrum en de wandeling op de site van
het voormalige grensstation met afsluitend een barbecue in Weelde-Statie rondom het thema van de
Erfgoeddag 2013.

Ook de tradities binnen onze kring mogen we niet vergeten: het ledenfeest, de jaarlijkse fietstocht, onze
herfstwandeling en de daguitstap.

Wat misschien kan uitgroeien tot een traditie is onze deelname aan de parochiebedevaart, begin juli, vanuit
Weelde naar het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Wie weet ?1?

Op 23 maart vorig jaar was Nicolaus de gastheer voor de Gouwdag voor de provincies Antwerpen, Vlaams-

Brabant en Noord-Brabant.
Waarbij we het ereteken van “Actief Heemmuseum” voor de tweede maal in ontvangst mochten nemen.
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We hebben op deze
dag onze kring en
onze gemeente
“Ravels” in de kijker
mogen zetten.

Met vele positieve
reacties als blijk van
erkenning en vooral
waardering.

De werkende leden
en het bestuur zaten
het afgelopen jaar
niet stil.

Buiten de reguliere
vergaderingen
kwamen er uitnodigingen bij voor bijeenkomsten over thema’s zoals de Grote Oorlog.
Er zit al heel wat in de pijplijn, dus wordt zeker vervolgd!

Binnen het bestuur bestaat er de steeds terugkerende zorg om het bestuur evenwichtig te houden in zowel
aantal als groepssamenstelling.

Lieve vrienden,

zoals ik aan het begin al aangaf is onze Heemkunde-en Erfgoedvereniging voortvarend !!!
Onze vereniging kent zoals u wel zult weten 2 locaties:

Het Archief-en Documentatiecentrum in Weelde-Station;

waar er op de dinsdagvoormiddagen hard word gewerkt.

en

Ons Museum Aan de Grens in “ ‘t Kaske”.

“Ons” Museum is helemaal overho6p gehaald-H!

Maar u hoeft niet te schrikken!

Na heel hard werken door vele vrijwilligers heeft “ ‘t Kaske” een verjongings- en vernieuwingskuur doorgemaakt.
Je zou kunnen zeggen dat het bij de plastich chirurg is geweest.

Het is een Museum geworden met een verhaal. Dat verhaal heet: Immaterieel Erfgoed.
Het mag ons, nog meer dan voorheen, prikkelen en aansporen om meer te weten te willen komen over onze
eigen streek!

Het zet aan tot wandelingen, fietstochten,
kortom het ontdekken van eigen streek.
Want de grond waar we op mogen leven
kent geschiedenis.

En die is de moeite waard om naar boven

te laten komen!

ledere 2% zondag van de maand opent “Het
Kaske” haar deuren in de namiddag van 2 tot
5 en kan je je onder laten dompelen in het
wel en wee van onze eigen voorouders.
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Heropening MAG in “’t Kaske” zondag 9 maart

Na een grondige herinrichting van ons museum was de opening
van het seizoen een voltreffer.

We mochten ruim veertig personen verwelkomen op deze zondag.
Ze stonden elk verwonderd over hetgeen ze er zagen en hadden
veel complimenten voor de opzet.

Jaarlijkse daguitstap

Woensdag 9 april jl. trok een luxe touringcar naar de
"historische” provinciehoofdstad Gent.

Deze touringcar was gevuld met leden en niet-leden van
Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius die
hun jaarlijkse dagui hielden.

we ontvangen met een kop

~bruisend authentiek”.
sche ‘kuip’, zoals de binnenstad van Gent genoemd

De belangrijkste gebouwen werden genoemd.

Het Grafittisteegje gaf ons een kijk op de hedendaagse cultuur die Gent ook toelaat.
Gent heeft in het verleden hoogtepunten en dieptepunten gekend. Financiéle pieken maar zeker ook diepe
dalen.
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Dit staat tot op de dag van vandaag af te lezen van de
historische gebouwen.

Gebouwen die mee evolueerden met de tijdsgeest.
We komen langs het Belfort, zien de grootsheid van de
Sint Baafskathedraal, genieten van de openheid van de
Gentse pleinen, bezoeken het prachtige Patershol met
zijn authentieke, middeleeuwse stratenplan. Ook het
zonnetje doet haar werk goed!

Helaas konden we “Het Lam Gods” niet bezichtigen
i.v.m. het restauratieproces.

Toch konden we a.d.h.v. een levensechte kopie een
duidelijk beeld krijgen van dit grootse meesterwerk
met de vele betekenissen en de symboliek van de
geschilderde panelen.

Ook in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster kregen we een beeld van de verschillende fasen van
het restauratieproces. We stonden versteld van het diepgaande vooronderzoek en ook nog tussentijds plaats
heeft met vooral betrekking op de restauratietechnieken en hoe de gebroeders Van Eyck de hun toen bekende
technieken gebruikten die soms tot nu toe onbekend waren.

Het “Lam Gods” (zal nog vele jaren van zich laten spreken.
Op de middag genoten/we van een heerlijke 3-gangen
lunch. Met traktatie van de kring.

De middag’stond vrij om ingepland te worden.

Er werd genoten van de zon op een terrasje en een bezoek
aande Gentse winkels.

Anderen'wandelden op eigen tempo doorheen het
stadscentrum.

De touringcar bracht enkelen naar het Museum voor
Schone Kunsten en het SMAK. Anderen gingen op bezoek in
het Dokter Guislainmuseum, deze staat in het teken van de
geschiedenis van de psychiatrische verpleging. Een tijdelijke
tentoonstelling “Oorlog en Trauma” gaf ons een kijk op de
psychische gevolgen van oorlogsleed in tekst en beeld.

Omstreeks de klok van 17 uur keerden we met de touringcar terug richting de Kempen.
Wie deze keer niet is meegegaan heeft een mooie en interessante dag gemist.
Volgend jaar een nieuwe kans met een andere bestemming!
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Onthulling beeld “De Vriendschap”

Op zaterdag 12 april 2014 is bij ons museum 't Kaske "De Vriendschap" onthuld.
Het markante beeld van Stan Grooten symboliseert de vriendschap tussen
Nederlanders en Belgen, zo belangrijk in met name deelgemeente Poppel,
waar de bevolking ongeveer gelijk verdeeld is over beide nationaliteiten.

Na de onthulling werd door de gemeente Ravels een receptie aangeboden en
konden de bezoekers kennis nemen van het na de winterstop, geheel opnieuw
ingerichte museum ‘t Kaske.

Erfgoeddag

Tijdens de eerste wereldoorlog is er heel wat gebeurt aan onze grenzen.
Duizenden vluchtelingen naar Nederland z we nu weer meemaken in Syrié-

Turkije-Libanon en nog vele andere jammerlij orlogen.

De geschiedenis lijkt zich te blijven he

In en rondom het Archief- en Do tatiecentrum

(de voormalige pastorij) te Weelde

waren verschillende activité g :

een tentoonstelling rondo htelingenproblematiek van “De Groote
Oorlog”, een begeleide wandeling “voor, op en ov ens”fondom het verdwenen grensstation, de grens en
het voormalige grensklooster van de Paters van . Geest. Bij deze wandeling werd telkens de relatie gelegd

met de gevoeligheden die er waren in de p 1918.

In de voortuin van de voormalige
stonden er sjoelbakken opgestel
Ook was er gelegenheid om te ver
drankje.

De bezoekers konden ook proeven van WOI-hapjes.

Er was voor ieder wat wils!

Met een 100-tal bezoekers konden we deze editie
van de Erfgoeddag positief afsluiten!
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Schoolbezoek 6de klassers Poppel in het MAG

Op dinsdag 27 mei jl. mochten we 2 klassen van het 6° leerjaar van de Vrije Basisschool van Poppel ontvangen.
Zij werden rondgeleid door Maurice Spits, gepensioneerde leerkracht, die de schoolgaande jeugd op een
boeiende wijze doorheen het Kaske loodste.

Schoolbezoeken zijn gratis en steeds, een maand op voorhand, te reserveren via onze website.
De rondleidingen zijn geschikt voor jongeren van het 4 leerjaar tot het 6° middelbaar.
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